"18-20 yilik gelmenin yar tığradaletsizliklerin üçbuçuksaatlik sınavla düze 


Ifilmesi beklenemez” 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


Türkiye İşci 
© Sadi 
Somuncuoğlu 'nun 
"külliyen 

yalan ve 

tertip” dediği 

Ali Yurtaslan'ın 
İtirafını 
Sıkıyönetimin bulguları doğruluyor 


TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek TİKP İstanbul İl Başkanı Halim Spatar ile ei g 


basın toplantısında o o 
© MHP'nin "işkence ile konuşturuluyor” dediği Yurtaslan 


pm Avrupa televizyon ve radyolarında her şeyi serbestçe anlatıyor 


© Devletin yapması gereken işleri, Partimiz yapmak zorunda kalıyor 


Partimize itirafta bulunmak için yeni ve önemli başvurular var 


©MHP, itirafta bulunanların kılına bile dokunamaz 


İSTANBUL (ÖZEL) 

ÜRKİYE İşçi Köylü Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Ge 

nel Başkan Yardımcısı Sadi Somuncuoğlu'nun Ali Yurtaslan'ın itiraflarının “Külliven yalan ve tertip” olduğu şeklindeki iddialarına cevap verdi. Perinçek; “Yargıtay Başsavcılığı MHP hakkında daha ne 


© Artık kimse başbuğ taslaklarının ve onların silik kopyalarının keyfi için, adam öldürüp, kardeşlerinin kanına girip hapiste çürümeyecektir. 
Cesetlere basılarak pelitika yapılamayacaktır” 


© Yaşar Astek, Mahir Damatlar'ın emriyle yurtdışına kaçırıldı. 


© Yaşar teslim olursa kendilerinin adını vereceğinden korkuyorlardı 


Jasova Savcısının katili Erzurum'da 


© Yaşar Astek'in babası “Sizin yüzünüzden oğlum eli kanlı kati/ 


Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş: 


"MHP yöneticileri 
Yurtaslan “in anlattığı 


Taşova 
Savcısının 


Amasya'nın Taşova ilçesi 
Cumhuriyet Savcısı İsmail Degerinal, 31 Ocak 1979 günü 
Yavuz Durak'ın cenaze töreni sırasında saat 10.30 sıralarında hükümet konağı önüne gelen bir grap MHP'li komando tarafından silahla taranarak ağır yaralandıktan sonra Amasya Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. 


Komandolar avm güm saldirilarini daha da genişleterek CHP İlçe binasını ve CHP li yurttaşlara ait 25 işverini tahrip etmişlerdi 


Amasya Valisi, olaylarla 
ilgili olarak 13 Şubat 1979 
günü yaptığı açıklamasında, Değerinal'ın katilinin Muhit- 


tin Gündoğdu olduğunu belirtmişti. 5 


M di x 

oldu” diye ağlıyordu 

Ali Yurtaslan'in İtiraf'ının bugünkü bölümü katillerin Teşkilat tarafından saklanmaları ve yeni cinayetlere sevkedilmeleri faaliyetlerine açıklık getiriyor, yeni ipuçları veriyor. Ayrıca İtiraf'ta çocuklarfna suç işletilen bağrı yanık babaların durumunu içimiz sızlayarak okuyoruz. Yurtaslan devam ediyor: 

ETKO SANIKLARI CEMAL ÇELEN, 
YAŞAR ASTEK VE ERDAL SOLAK'IN HİKAYESİ 
4 A BİDİNPAŞA semtinden Cemal Gelen, Yaşar Astek ve Frdal Solak'ın kacaklık sebebi, İçcebeci'de polisle çatışmaydı. Bunlar İçcebeci'de bir kahveyi taramak için içeri giriyorlar. Burada polislegle çatışmaya girişiyorlar ve bir polis ya- 


ralanıyor h 
£ (Devamı S. 6 Sü. 5'te) 


Avukat Mikhail Erk şimdi 
İçişleri Bakanlığında 


ANKARA (ÖZEL) 
Lİ Yurtaslan'ın itiraflarında, bürosunda şahit tehdit edildiği belirtilen Avukat Mikhail Erk, halen İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Kolejinde öğretmenlik yapıyor 
27 Mayıs sırasında ırkçı ve faşist faaliyetleri 
nedeniyle teğmen olduğu ordudan uzaklaştırılan Mikhail Erk, avukat olduktan sonra Sivil Savunma Kolejinin özel statüsünden yararlanarak uzun süre çeşitli okullarda sivil savunma öğretmenliği yap- 
(Devamı S. 6 Sü. 6'da) 


kanıt istiyor ' dedi. 

'TİKP İstanbul İl Merkezinde düzenlenen basın toplantısında Perincek şunları söyledi: 

“MHP'li iki idamlığın Mamak Cezaėvinden kaçırılmasının hemen ertesinde 
28 Temmuz günü yaptığım basın toplantusinda, kamuoyuna MHP'ye bağlı cezaevinden adam kacirma örgülünü ve bu ör. 
gülün üyeleri ile faaliyetlerini açıklamıştüm. O gün basın mensuplarına acıkladı ğımız isimleri uydurmamış, ya da telefon rehberinde bulmamıştık. ÜCGD Genel Yönetim Kurulu üyesi, Hukuk Masası Sefi ve İllegal Cezaevleri İşleri Sorumlusu Ali Yurlaslan'dan öğrenmiştim 

“Aynı bilgileri Sıkıyönetime de ulaştırdık. Sıkıyönetim 8 Ağustos günü bir bildiri yayınlayarak Mamak Cezaevinden kaçışı gerçekleştiren örgütü ve elemanları açıkladı. Ankara Sıkıyönetiminin gerek bu açıklaması, gerekse Mustafa Pehlivanlıoğlu'nun yakalanmasından sonra 19 Ağustosta yaptığı açıklama, Ali Yurlaslan'ın itirafını doğruluyordu. 

'Gazeleci arkadaşlara 28 Temmuz günü verdiğim Ali Yurtaslan'ın itirafının bazı sayfalarında ve o gün burada dinletti ğim Yurtaslan ile telefon banlında isim leri geçen Yüzbaşı Hasan Mesci, Avukat Yalçın İlikli, Cezaevinden Adam Kacırma Örgütü Başkanı Erdem Şenocak, örgül üyeleri Falih Kirişçioğlu ve Yaşar Yarah tutuklanıyor ve Avukat Seyfetlin Ercan hakkında aynı eylemden kamu davası açılıyordu. 

“İllegal Cezaevinden Adam Kaçırma 

(Devamı S. 6 Sü. #'te) 


cinayetlerin hesabını 


vermelidirle 


Frankfurt Radyosu 
Yurtaslan'ın İtirafını 
Almanca ve 
Türkçe verdi 


© Radyo haberinde MHP ve ÜGD hakkında bilgi vererek, Alman basın ve 


radyo-televizyonlarının Ali Yurtaslan'la yaptığı röportajları ayrıntılı olarak duyurdu 


FRANKFURT (ÖZEL) 

A Lİ Yurtaslan'ın " [iira Balı Almanya'nın Hes 

sen Eyaleti Frankfurt Radyosunda da 21 Ağustos 

günü sabahı Alman kamuoyuna Almanca ve Türkçe 

olarak duyuruldu. MHP ve ÜGD hakkında geniş bilgile 

rin de verildigi haber daha sonra- Türkçe olarak da Al 

manya'da çalışan Türkiyelilere okundu 

Batı Alman kamuoyunda bugünlerde geniş bir şekil 

de tartışılan MHP'nin bir terör odağı olarak duyuru! 
ması Alman halkı arasında ilgiyle izleniyor 


(Desin 5.6 Sü, Va. 


d 


“Yurtaslan'ın açıklamaları 
MĦP ile sağ suç örgütlerinin ilişkisini ve içiçeliğini ortaya koyan değerli bilgiler içermektedir” 


© MHP yöneticileri 


suç Üstü yakalanan mücrim ruh hali ile telaşa kapılmışlardır” 
ANKARA(ÖZEL) 
SKİ İçişleri Bakanlarından 
Hasan Fehmi Güneş, MHP 


Genel Başkan Yardımcılarından 
Sadi Somuncuoğlu'nun Ali Yurtaslan'ın İtirafları üzerine yaptığı açıklamayı cevaplandırdı. 

Hasan Fehmi Güneş'in açıklaması şöyle: 


Bir ülkücünün Avdınlık gaze 
(Devamı 5.6 Su. Pte) 


SİNA CILADIR 


Polonya işçi sınifı kime karşı? 


Polonya'daki işçi ayaklanması, ülkemizdeki sözde milliyetçilerle sözde solcuları bir kere daha birleştirdi. Hep böyle oluyor zaten. Rusya'da olsun, onun güdümündeki Doğu Avrupa ülkelerinde olsun, ne zaman bir muhalefet hareketi patlak verse bizim sözde solcularımızla sözde milliyetçilerimiz aynı düşünce potasına düşüveriyorlar. 

Polonya'daki işçi ayaklanmasına, sağcı basınımız, anti-komünist bir bakış açısıyla yaklaştı. Sağcı basınımıza göre Polonya işçileri komünist rejime başkaldırmışlardı. Örneğin Lenin Tersanesindeki Lenin portreleri sökülmüş, yerine Papanın portreleri asılmıştı, vb... 

“TKP"'nin ülkemizdeki taraftarları ise, Polonya olaylarına hiç de değişik bir açıdan yaklaşmıyorlar. "TKP'nin "fısıltı gazetesi''nin verdiği “haber"ler, Polonya'daki işçi eylemlerine “Liberalizmin” egemen olduğu şeklinde. Yani açıkçası, Polonya işçilerinin eylemleri “anti-komünist” bir karakter taşıyor. 

Sözde milliyetçisi de, sözde (ya da sahte) solcusu da, Polonya olaylarını komünist rejime karşı anti-komünist bir başkaldırma olarak niteliyorlar. Aralarında bir fark yoktur. Sözün kısası bu! 

Bazıları ise, Polonya üzerindeki Rus hakimiyetine hiç değinmeden, işçi eylemlerini Polonya'nın yapısal özelliğine bağlıyorlar. Bunlara göre, Polonya'da revizyonist bir yönetim işbaşındadır, ama Polonya'daki revizyonist yönetici klik, ideolojik gıdasını, ekonomik ilişkiler yoluyla Batıdan sağlıyor,bir de tarım kesimindeki özel mülkiyetten... 3 

Peki gerçek bu mudur? Polonya gerçeğine yeteri kadar nüfuz edebilmek için, Sovyet hegemonyası göz önüne alınmalıdır. Bu yapılamazsa, Polonya'daki işçi hareketini yerli-yerine oturtabilmeye ve dolayısiyle enternasyonalizm görevini yerine getirebilmeye olanak yoktur. Gerçeğin yarısıyla Polonya işçi sınıfının mücadelesi omuzlanamaz. 

Herkesin bilmesi gerektiği gibi, Polonya'daki revizyonist Gierek yönetimini, uzun yıllardır Sovyet revizyonistleri ayakta tutmaktadır. Denilmelidir ki, Polonya Birleşik İşçi Partisinin siyasetleri, uzun yıllardır Moskova'da saptanmaktadır. Yani, Polonya'daki revizyonist diktatörlüğün anası, Kruşçev-Brejnev revizyonizmidir. Polonya'daki kapitalist ilişkilerin yaratıcısı bunlardır. Bazılarının deyimiyle, bünyesinde özel mülkiyeti içeren yapılanmanın baş mimarı Brejnev revizyonizmidir. 

Bu durum karşısında Polonya işçileri gerçekte kime karşı mücadele etmektedirler? Sözde milliyetçilerle sahte solcuların ileri sürdükleri gibi komünist rejime karşı mı, yoksa, örneğin "“Demokrat"'çıların ileri sürdükleri gibi sadece Gierek revizyonizmine karşı mı? 

Polonya işçileri gerçekte Sovyet sosyal-emperyalizmine karşı mücadele etmektedirler. Çünkü, Gierek yönetimini Brejnev revizyonizminden ayrı düşünebilmek olanaklı değildir. 

Acaba bu yüzden mi, bizdeki bir yığın "demokratik" kuruluş Polonya işçi sınıfının mücadelesini görmezden geliyor? 


İSTANBUL 2. İFLAS MEMURLUĞUNDAN İFLASIN KALDIRILDIĞINA DAİR İLAN Dosya No:1973/38 
Müflis ALTMIŞDÖRT UMUMİ NAKLİYAT ADİ KO MANDİT ŞİRKETİ SELAHATTİN ALTMIŞDÖRT VE OR-TAKLARI hakkındaki iflasın İ.İ,K.nun 182. maddesi gereğin ce kaldırılmasına İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19.4.1978 gün, 1978/112 karar ve 1978/211 esas sayılı ilamı ile karar verilmiştir. 
İlan olunur. 25.8.1980 (Basın:5999-1090) 


İSTANBUL 9.CU İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 
Dosya No:1980/127 

Fatih, Kasım Günani mah. Aynalı Bakkal sk.da kain 9 
kapı nolu, 296 pafta, 1828 ada, 1 parsel sayılı ve 360 M2 sahalı kargir apartımanda zemin katta 7 nolu 14/340 arsa paylı daire önünde bulunan rüçhanlı alacak alacağını geçmek şartı ile bir borçtan dolayı hacz edilmiş ve açık arttrma suretiyle satışa çıkarılmıştır. 

İMAR DURUMU: İst. Bel.İmar Müd.nün 31.3.1980 tarihli imar belgesine göre: 12.50 mt. yüksekliğinde, ençok 
15 mt derinliğinde, ön ve yan bahçe mesafesi olmayan, 
bitişik inşaat nizamında, çatı ve çekme katsız, beher oto park bedeli 40,000 TL. olan ve az kesif iskan sahasında bir inşaat yapılabilir. 

HALİ HAZIR DURUMU: Gayrimenkul Fatih de Kasım Günani mah. Draman cd.den Kesmekaya cad.ne ve bundan Camiüçi sk.na girilip bu sokaktan ayrılan Aynalı Bakkal sk. 
da 9 kapı nolu Şen .Apt.nın zemin katta 7 B.Bölüm 3 kapı nolu dairesidir. Yerinde daire yola göre 1.ci kat gibidir. Daire giriş antresinin sağında sokak cepheli önünde 1.00-1.50 
M. genişliğinde demir korkuluklu balkonu olan salon, girişin karşısında 1 WC, bunun sol yanında 1 banyo, antrenin sol nihayetinde dik bir koridor üzerinde: ı - arka bahçeye bakan 1.50 m. genişliğinde 4.00 m. uzunluğunda sıvalı duvar korkuluklu balkonu bulunan 2 yatak odası ve bu dik koridorun nihayetinde de 1 mutfak vardır. Daire 65 M2 kullanış sahalı olup su ve elektrik tesisatı vardır. Balkon ve banyo zemini karomozayik ve diğer bütün yerler marley kaplamadır. WC ve banyo hariç bütün duvarlar kağıt kaplıdır. Banyoda 1 Arçelik termosifon, lavabo, duşlu 1 mermer kurna mevcut olup duvarları fayans kaplıdır. 

KIYMETİ: 850.000.00 TL kıymet takdir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetin © 10 
nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder. Del laliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. 

İlk açık artırması 7.10.1980 Salı günü saat 11.00 den 11.30'a kadar İstanbul da 9.cu icra dairesinde yapılacaktır Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 24.9.1980 den itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır Taliplilerden şartname talep edildiğinde 25 TL.lık posta pulu gönderildiğinde adreslerine bir örneği gönderilecektir. İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75'ni bulmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 17.10, 
1980 Cuma günü saat 11.00 dan 11.30 a kadar yine İstanbul 
da 9.cu icra dairesinde yapılacak ikinci artırmada önünde bulunan rüçhanlı alacak alacaklarını geçmek şartı ile ençok artırana ihale olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından ha riç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek istteyenlerin memurluğumuzun 1980/127 sayılı dosyası numarası ile memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallinde ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

(B—5988—1089) 


“18-20 yıllık gelişmenin yarattığı adaletsizliklerin üç buçuk-dört saatlik 


Konuk:Prof.Dr.Altan Günalp Konuşan:Nuri Çolakoğlu 


(ÜSYM Başkanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi) 


sınavla düzeltilmesi beklenemez” 


Bugün son sınavın sonuçları ni hayet belli oldu. Yani en azından bu yil için yük sizin sırlınızdan kalkmış oluyor. 

Bu yıla ilişkin yük... 

Evet, bu yıla ilişkin. Ve bundan sonra iş arlık kayıl için üniversite ve yüksek okullara kalıyor. Şimdi siz den şu son sınavla ilgili bir değerlen dirme rica edebilir miyiz? Rakamları 

Bu yıl sınavlara girmek üzere 
167 bin 100civarında öğrenci başvurdu 
Bu başvuranlara öğrenci diyorum, ama yalnız bunların 220 bin kadarı gerçekten ortaöğretim kurumlarının son sınıfında bulunan öğrenciler, Ge ri kalanı daha önceki yıllardan artan öğrenciler. Daha önceki yıllarda mezun olup, sınava girip de yüksek öğretim kurumlarına giremeyenler veya bir yüksek öğretim kurumuna girdikleri halde o yüksek öğretim kurumundan memnun olmadıkları için yeniden smava girip başka bir kuruma geçmek isteyenler. Bunların sayı sı da yaklaşık 50 bin civarında. 

Demek ki bu yıl öğrenci diye adlandırabileceğimiz 220 bin kişi dal önceki yıllarda orlaöğrelimden me zun olmuş 240 bin civarında aday sı nava girmek üzere başvurdu. Bunlar dan 23 bin kadar aday sınava girmek ten vazgeçmişler. Ve sınava giren a day sayısı 443 bin 449 olarak saptandı. 
Ve bunlardan 41,575'i merkezi yerleştirme işlemiyle sayıları yaklaşık 500'ü bulan yüksek öğretim prugramlarına yerleştirildiler. 

Bu adayların dışında kalan yaklaşık 400 bin adaya yüksek öğretim kurumlarında merkezi yerleştirme sistemiyle yer bulunamadı. Bunlardan bir bölümün önümüzdeki aylarda ön kayıtla öğrenci alacak olan yüksek öğretim kurumlarına kaydolabileceklerini kabul edebiliriz. Bunların da toplam. kontenjanının 4-5 bin civarında olacağı tinülürse bu yıl yüksek 


> Öleeiimes girmek için sınava paşvyý © ran 467 bin adaydan 45 gi = 


sek öğrenimine girme olanağına kavuşacağı söylenebilir. 

Geri kalanı ya gelecek yıl şansı nı yeniden deneyecek... 

— Evet, bumların bir kısmı gelecek yıl yeniden şansını deneyecek. 

Bir ufak hesap yapmak istiyorum. 
Çünkü kamuoyunda şöyle bir izle nim var. Yüksek öğrenime giremeyen sınavı kazanamayan öğrencinin ade ta aç ve açıkta kalacağı gibi bir izle nim. Şu noktayı düzeltmek istiyo rum. Her yıl yaklaşık 200 bin öğren ci mezun oluyor liselerimizden, Bunların yaklaşık 30 bini yüksek öğreni me geçiyor. Demek ki her yıl mezun olan öğrencilerin 150 bin ila 170 
bin arasında bir bölümü yüksek öğrenime geçemiyor, Eğer bunların tümü yüksek öğrenime gecemedikleri için işsiz durumda kalsalardı veyahutta yüksek öğrenime geçmek talebini devam ettirselerdi, Üüniversitelerarası Seçme Sınavına giren öğrenci sayısı- nın son beş yıl içersinde yaklaşık 
900 bin - 1 milyona ulaşmış olması 
lazım gelirdi. Halbuki durum öyle değil. Öğrenci birkaç kere denedik ten sonra yüksek öğrenime giremeyeceğini anlayınca şu veya bu şekilde bir iş buluyor. Orada çalışmaya başlyor. Bir memurluk buluyor, bir işçi- 


lik buluyor. Özel sektörde veya Kamu sektöründe bir işe giriyor. Gayet tabii tümünün işe girdiğini söylemek istemiyorum. Türkiye'deki işsizlik ora ninin’ son derece yüksek olduğu bu günlerde herkesin iş bulduğu söylenemez ama en azından birkaç yıl önce mezun olan liselilerin çok büyük bir kısmı yüksek öğrenime gitme fikrini terk ediyor. Ve kendilerine başka bir hayat planı yapıyorlar 

Peki sizce bu talebi yaratan, herkeste üniversileye gilme arzusu yaratan ne, temelinde ne yatıyor bu nun. Yanlış halırlamıyorsam her yıl bu sayı arlıyor. 

Artıyor, 50-60 bin civarında artıyor. 

Bu talep artışını yaralan ne? 
5 © Yük; ime talebin artışında EEST K Taktörler rol oynamakta. Bunlardan bir tanesi orta Öğrenim mezunlarını yüksek Öğrenime özendirici suni birtakım yasal düzenlemelerin bulunuşu. Mesela yedek su baylık, yüksek derecelere yükselme, belli birtakım görevlere ancak yüksek öğrenim mezunlarının atanması gibi birtakım yönetmelik hükümlerinin mevcudiyeti karşısında gayet tabii ortaöğrenim mezunlarının büyük bir kısmı yüksek öğrenim görmek istiyorlar g 

Bunun yanında Türkiye'deki ekonomik krizin giderek yoğunlaşması gençleri daha emin bir hayat yolu aramaya sevk ediyor ve bunun da en kolayı, Türkiye'de en kolay bir biçimde kamuoyu oluşturulan yolu yüksek öğrenimden geçiyor. Bir yüksek öğrenim diploması sahip olduğunuz zaman pek çok kapıların size daha kolaylıkla açıldığını görüyorsunuz. O bakımdan da adaylar ortaöğretimi bi tirdikten sonra bir iş aramaya değil, yüksek öğrenim kurumlarına girmeye yöneliyorlar 
Enteresan bir noktayı belirtmek 

isterim. Türkiye'de orta düzey işgücünü karşılamak üzere açılan meslek o kullar haline dönüştürülmüştür. Yani bunlar ilk kuruluş amaçlarından saptmılmışlardır. Bugün normalde Türki 


GAYRİMENKUL SATIŞ İL 


3 i OLİN A 
ye'de sadece liselerin üniversiteye öğrenci hazırlamakta olması gerekirken 


değisik amaçlarla açılan Endüstri Meslek liseleri, Kız Meslek liseleri, Meteoroloji Meslek liseleri, Tarım 


Meslek liseleri, İmam Hatip okulları ve liseleri, bunların tümü yüksek öğrenime öğrenci hazırlar niteliğe büründürülmüşlerdir ve bunların öğrencilerinin hemen hemen yüzde 90'ı bu okullara, o okulun mezunu olarak bir iş bulmak amacıyla değil, o okuldan mezun olup yüksek öğrenime devam edebilmek amacıyla girmektedirler. 

Tabii bu da bizim öğrenim sistemimizdeki bir sıkıntılı noktayı gözler önüne getirmektedir. Biz meslek okulları açmışız ama bunlar meslek okulu olarak görev. yapmıyorlar. Sadece değişik bir ad altında çalışan normal bir lise gibi görev yapıyorlar. Büyük bir sıkıntı. Bunu sizin deminki sorunuza cevaben söylüyorum. Öğrenciler nasıl ve niye özeniyorlar, Gerçekten öğrencilerin büyük bir kısmı lise dengi bir okul diplomasıyla Vürkiye'de istedikleri bir hayat dü zeyine erişemeyecekleri kanısındalar. 


2 


Burada kamuoyunu oluşturmada etkin olan birtakım güçlerin olumsuz etkilerini de muhakkak kaydetmek lazım. Kamuoyu adeta şartlandırıldı ve bütün herkesin, bütün çocukların bir iş güç sahibi olabilmeleri için, o lumlu hayat sürdürebilmeleri için, hatta evlenebilmeleri için yüksek öğrenim görmeleri gerektiği yönünde şartlandırıldı ve bu giderek bir panik havasına büründü. Bugün Türkiye'de yüksek öğrenime hücumu ben bu kelimeyle' izah etmek durumunda kalıyorum, Adeta kamuoyu, anneler, babalar ve çocuklar bir panik içersinde yüksek öğrenime hücum ediyorlar. 
Aslında yüksek öğrenime gitmeden iş bulmaları mümkün. Birtakım işlere başlamaları mümkün. Bazı memuriyetlere, yönetim kadrolarına geçebilmeleri mümkünken, bu ellerinden alınıyor, bu şekilde bir büyük hücum yaratılıyor. 

Bu arada şunu da söyleyelim, Tür- 


BEYOĞLU 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN 


kiye'de bugün büyük bir nüfus patlaması olmaktadır. Nüfus artışı yönünden Türkiye tüm dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi, Türkiye'nin” bu nüfus artışının yanında ekonomik imkanlarının gelişmekte gecikişi gayet tabii gençler arasında daha iyi tahsil göremere bir avantaj sağladığı için bu bakımdan da gençler büyük bir arzuyla, hızla yüksek öğrenime yönelmek ih hissediyorlar. 
Üniversiteye giriş sınavla oluyor. 
Bu konuda da 10-15 yıllık uygulama dönemi boyunca bu sisteme birçok eleşliriler yöneltildi. Adaletsizliği, haksızlığı gibi konularda. Siz, bu sinav sistemine yöneltilen eleştiriler konusunda ne düşünüyorsunuz? 


— Efendim, bu sınav sistemine yöneltilen eleştirilerin pek çoğu tek tek alındığı zaman haklı görünmekte ama Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyo- ekonomik „koşulları ve eğitim siste minin getirdiği darboğazları gözönün- 
~de tuttuğunuz zaman Türkiye'de şimdi uygulanan sınav sisteminden başka bir sistemin kolaylıkla uygulanamayacağını veyahutta daha da doyurucu olmayacağını söylemek mümkün. 

Sınav sisteminin adaletsizliği öne sürülüyor en başta ve çok değişik yetişme düzeylerinde olan öğrencilerin aynı sınava alındıkları belirtiliyor. 
Şunu söylemek istiyorum, üniversite seçme sınavına başvuran adaylar değişik düzeylerde eğitim yapan kurumlariçin seçilmiyor. Bunlar aynı düzeyde üniversite düzeyinde eğitim yapan kurumlar için seçiliyor. İyi yetişmiş bir öğrenci ile imkanları çok az olan bir liseden gelen ve iyi yetişmemiş bir öğrenci hemen hemen aynı programa seçilmek durumunda, teorik olarak. Gayet tabii bu böyle olmaz. Ortaöğretimden iyi yetişen öğrenci daha iyi bölümlere girebiliyör. 

İyi yetişmeyen öğrenci ile iyi yetişen öğrenciyi aynı programa koyduğunuzu düşünelim. Bunun uygulamadaki örneklerini geçmişte yaşamışızdır. İyi liselerden gelen öğrencilerle, öğrencilerine iyi yetişme imkanı vermeyen liselerden gelen öğrencileri aynı sınıfa aynı programa koyduğunuz zaman iyi yetiştirmeyen liselerden gelen öğrencilerin bir süre sonra başarısızlığa uğradıklarını, bü yük ruhi bunalımlara düştüklerini ve bu başarısızlık sonucu üniversite ile ilişkilerinin kesildiğini görüyoruz. 

Bunu bir noktayı vurgulamak için söylüyorum. Sınav sistemi belli bir öğretim programında başarılı olabilecek öğrencileri seçmek için yapılıyor. 
Bu başarılı olabilmek kriteri ortaöğretimde verilen eğitimi hazmetme şeklinde alınıyor hâlâ. Şimdi bizim sınav sistemi Türk eğitim sisteminin 


yetiştirdiği en iyi öğrencileri seçerek - 


yüksek öğrenime zeçirmek göreviyle yükümlü 

Sınav sisteminden 11-12 yıllık öğretim devrinde veya aile içindeki yetişme devrini de hesaba koyacak olursak 18-20 yıllık bir gelişme ve yetişme devrindeki adaletsizlikleri, benzemezlikleri kaldırmasını beklemek bence mümkün değildir. Sınav sistemi üç buçuk dört saat içersinde, Türk 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eğitim sisteminin bize getirdiği en iyi öğrencileri o seçmekle o yükümlüdür. 
Çünkü bu öğrenciler değişik düzeylerde eğitim vaban kurumlar için seçilmiyorlar. Hepsi aynı düzeyde eği-Lim yapacak olan programlar için se- 


yiliyorlar. Tıbbiyelerin hepsinin aynı düzevde eğitim yapması beklenir. Teorik olarak bu böyledir, Ger uygulamada çeşitli fakülteler arasında eğilim düzeyi farklılıkları bulunur, ama Tıp Fakültelerine belli bir formasyonu olan öğrencilerin seçilmesi gerekir 

Bunları seçmek sınav sisteminin görevidir 

Bu sınav sisteminin önüne gelen 


öğrencilerin yetişmelerindeki farklılıkları ve bu farklılıkların doğurduğu adaletsizlikleri sınav sistemindeki birtakım düzenlemelerle ayarlamalarla ortadan kaldırmak mümkün değildir. 
Belki birtakım gerçekleri gözden saklamada bu önlemler bir süre yararlı olabilir. Sınav sisteminde öyle değişiklikler yaparsınız ki, mesela az gelişmiş bir okuldan gelen, az gelişmiş bölgeden demek istemiyorum çünkü aynı şehirdeki okullar arasında iki bölgenin okulları arasındaki farktan daha büyük farklar olabilir, Örnegin Ankara'daki Atatürk Lisesi ile uzak bir mahallesindeki bir lise arasındaki fark Ankara ile bir Doğu Anadolu lisesi arasındaki fark kadar büyük en azından. Onun için bu farklılıklara göre de değerlendirme, farklı bölgelere farklı sınav, tümü aslında bir sorunu, bir yarayı, bir problemi bir zaman için örtmekten başka bir sonuç getirmeyecektir. Bir süre için bu az gelişmiş yerleşme bölgelerindeki liselerden gelen öğreneiler belki daha büyük bir yüzde ile yüksek okullara geçme imkanına kavuşacaklardır fakat temelde bu öğrencilerin geldikleri bölgelerdeki durum değişecek değildir. 

O halde daha köklü birtakım degişiklikler gerekiyor? 

Bu çocuklara yapılacak en büyük iyilik, bunların yetişmekte oldukları bölgelerde, yörelerde, yerleşme noktalarında, okullarda daha iyi yetişme olanaklarını, daha iyi lise ve öğretim imkanları sağlamak ve çocukların yetişmelerine katkıda bulunacak bütün diğer sosyal imkanları daha iyi sağlamak. 

Sanıyorum bunun için yeterli insan gücü uygun bir biçimde kanalize edilemediği için burada sıkıntıya düşüyoruz. Her yıl eğitim enstitülerin- den ve değişik üniversitelerimizin öğretmen sertifikası veren bölümlerinden on binlerce öğretmen adayı mezun olmakta. Bu öğretmen adayları eğer kendilerine güvenilir bir hayat biçimi sağlanırsa Türkiye'nin her yerinde çalışmaya hazırlardır. . Bunu bütün güç şartlara rağmen gösteriyorlar. 

Ama biz ne yapıyoruz? Elimizde varolan öğretici potansiyelini verimli bir biçimde kullanıp Türkiye'nin değişik bölgelerindeki eğitim düzeyini en azından bir parça daha birbirine yaklaştırmaya muvaffak olamıyoruz. Bu uçurumları kaldırmanın veyahutta bu: uçurumları yok göstermenin en kolğyiyolu olarak da Üniversitelerarası Seçme Sınavını hedef olarak alıyoruz ve bu sınavda eşitlik yoktur şeklinde bir iddiayla ortaya çıkıyoruz. 

Sınavda eşitlik şudur: Sınavda herkese aynı soru sorulacaktır, herkes aynı yerlere gitmek üzere bír yarışmaya tabi tutulacaktır, Ama bu kişilerin sınava gelinceye kadarki durumlarındaki eşitliği sağlamak sanıyorum sınav sisteminin görevi değildir. Ve sınav sisteminde yapılacak birtakım düzenlemelerle bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışmak yaranın aslını kapatmaya, gözden kaçırmaya yaramaktan başka sonuç getirmeyecektir, Ve madem ki Üniversitelerarası Seçme Sınavı bu eşitsizlikleri ortadan kaldırmaktadır o halde yapılacak fazla bir şey de gerek yoktur neviinden bir kanının da değişik kesimlerde yerleşmesi tehlikesi büyük- tür, Onun için sınavdan böyle bir işlevi beklememek en sağlıklı yoldur, kanısındayım. 


PROFESÖR GÜNALP'İN BU 
YIL YAPILACAK İKİ KADEMELİ 
SINAV KONUSUNDAKİ 
AÇIKLAMALARINI DA GELECEK 
HAFTA YAYINLAYACAĞIZ 


Dosya No: 1980/2571 

Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokakta kain 50 kapı No.lu 46 pafta 531 ada 8 parsel sayılı 80.00 M2 yüzölçümlü 1.600.000.- lira tahmini değerli gayrimenkul paydaşlığın giderilmesi için satılarak paraya çevrilecektir. 

İMAR DURUMU :İstanbul Belediyesi İmar Müdürlüğünün 8.2.1980 tarihli imar durumu belgesine göre: 

12.50 Metre yüksekliğinde, 6.25 M. arka bahçe mesafeli, ön ve yan bahçe mesafesi olmayan bitişik inşaat nizamında çatı veya çekme katsız, beher otopark bedeli 40.000.- lira olan iskan sahasında yeni bir inşaat yapılabilir. > 

HALİ HAZIR D UR UM U: Satışa konu gayrimenkul Beyoğlu Kocatepe Mahallesi Taksim semti, Feridiye Caddesinden Cambazoğlu Sokağına girip bunu kesen Çaylak Sokağında kuzeye sağ tarafa sapıldıkta Çaylak Sokakta 50 kapı No.lu 1 kısmi bodrum, 1 
zemin, 2 normal katlı taşıyıcı duvarları tuğla, döşeme ve tavanları ahşap olan 1 yapı mevcut olup sokak cephesi bodrum ve zemin katta pres tuğla, diğer normal katlarda düz sıvalıdır. 1 nci kat orta yerinin 1.50 x 1.00 M2'lik kısmı yola doğru cumba çıkmalıdır. Bu çıkma- nın üstü demir korkuluklu olup 2 nci katta balkon olarak kullanılmaktadır. Çatısı ahşap üzerine kiremit örtülüdür. Yapıya sokak cephesinden 2 kanatlı ahşap bir kapı ve karomozayık döşemeli uzun antre-koridor ile girilir. Bu koridorun sol nihayetinde arka bahçeye bakan 1 oda ve sağ nihayetinde ise mozayık evyeli 1 mutfak ve devamında alaturka mozayık hela taşlı 1 W.C ve buradan da ahşap bir kapı ile de beton zeminli arka bahçeye çıkılır. Antre-koridorun sağ taraf ortasından ahşap bir merdivenle katlara çıkılır. İlk 6 basamak çıkıldıkta sağ tarafa sokak cepheli 1 oda vardır. Kat sahanlığı ahşap bölme ile ayrılarak normal katlar müstekil birer daire haline getirilmişlerdir. Normal katlar birbirinin aynı olup giriş antresinin karşısında saç davlumbazlı tezgahlı 1 mutfak, klozetli, lavabolu 1 W.C., sağ tarafında yol cepheli 1 oda ve sol nihayetinde de arka bahçeye cepheli 2 nci bir oda vardır. Binada su ve elektrik tesisatı mevcut olup, oldukça eski ve bakımsızdır. 3 

Gayrimenkulün ana trafik yoluna yakın bulunuşu, çarşı pazar ve iş muhitinin bitişiğinde oluşu, üzerindeki yapının eski ve harap durumu, imar durumu, yözölçümü, değerine tesir edebilecek bütün etkenler ile civarının benzer gayrimenkullerinin günün alım ve satım rayiçleri gözönüne alınarak bilirkişice kıymet takdiri işlemi yapılmıştır. 

SATIŞ ŞARTLARI: 

1- Satış 29.9.1980 Pazartesi günü saat 10'dan 10.30'a kadar Beyoğlu Tünel Meydanı Ensiz Sokaktaki 3 No.lu binada bulunan Beyoğlu 1. İcra Dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 75'ini ve varsa rüçhanlı alacakları ve satış masraflarını aşmak şartıyla ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 9.10.1980 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada varsa rüçhanlı alacakları ve satış masraflarını aşması kaydiyle en çok artırana ihale olunacaktır. il 

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmini değerin % 10'u olan 160.000.- lira nakit veya bu miktar milli bankalardan birinin geçerli güvence mektubunu ibraz etmeleri zaruridir. Satış İc, İf. Yasasının 130. maddesi gereğince peşin para iledir. İstem halinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, Ancak, istenecek mehli verip vermemekte İcra Memuru halin icabına göre tamamen bağımsızdır. İhale damga resmi, tellaliye resmi, tapu tescil ve tahliye masrafları alıcıya ait olup diğer bütün ilişikleri satış bedelinden karşılanacaktır. 

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgelerle onbeş gün içinde bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadıkça paylaşma dışında kalacaklardır. 

4- Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse, İc. İf, Yasasının 133. maddesi gereğince ihale feshedilerek iki ihale arasındaki farktan ve geçen günlerin % 10 faizinden alıcı ve kefilleri sorumlu tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan dairece kendilerinden tahsil edilecektir. 

* 5- Şartname 16.9.1980 tarihinden itibaren herkesin inceleyebilmesi için dairedeki özel kartonda açık olup, 10 - liralık posta pulu verildiğinde isteyen alıcıya bir örneği yollanabilir. 3 yi 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını aynen kabul etmiş sayılacakları, başkaca ve dans fazla bilgi almak isteyenlerin 1980/2571 No.lu dosyamıza başvurmaları ilan olunur. 19.8.1980 

(Basın: 6005-1094) 


Yılan ve akrep ısırmaları 


Geçen yıl Suriye sınırına yakın bir ilçede görevliydim. Akşam erken olurdu bu kentte. El ayak erkenden çekilir, garip bir sessizlik çökerdi. Bir gece yarısı uyandırıldım. Karşımda gençten bir delikanlı duruyor. Yanındakiler heyecanla karışık duygular içinde benden yardım bekliyorlardı. Delikanlı gece tarlada çıplak ayakla çalışırken yılanın üzerine basınca yılan ayağından ısırmış ve ayak mosmor olmuştu. Davul. gibi şişti ayrıca, Eldeki kısıtlı olanakları kullanarak yapılan tedaviden sonra delikanlı kısa bir süre içinde iyileşti. 

Yılan ve akrep ısırmaları bilhassa güney bölgemiz olmak üzere tüm kırsal kesimin sorunlarından biridir. 

Pratikte, ısıran yılanın zehirli olup olmadığı anlaşılamaz çoğunlukla. Ülkemiz koşullarında yılan zehirini etkisiz hale getirecek yılan serumları pek kolay bulunmamaktadır. Akrep serumu yurdumuzda üretiliyor ama yılan serumunu dışar- dan satın almak zorundayız. 

Yılan ve akrep ısırdığında ne gibi ilk yardım ilkelerine başvurmak gerekir. 

1- Öncelikle şunu söyleyelim. Yukardaki örnekte de oldugu gibi kırsal kesimde tarlada bence de çıplak ayakla çalışmak doğru değildir. Yalnız yılan, akrep ısırması açısından degil, ayaktaki deri çatlaklardan girebilecek mikrop, parazit pislik yönünden önemlidir. 

2- Isırılan yerin üzerini bağlamak. Bu şekilde zehirin vücuda yayılmasını geciktirir. 

. 3- Isırılan yerin üzerine bulunabildiği taktirde buz veya soguk suya bandırılmış bezler koymak. 

4- Isırık yeri ağzında yara olmayan bir kişi emerek tükürmek suretiyle zehiri dışarı atmak. 

5- Isırılan kişiyi hareket ettirmemek. Zira hareketle kan dolaşımı artar ve zehir daha çabuk yayılır. Bu nedenle hareket ettirilmemelidir. 

6— Bu önlemlerle birlikte hastayı en yakın sağlık kuruluşuna götürmek. 


İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR BİRLEŞİN 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK BAYAŞ Basın Yayın A.Ş. S.AYDOGAN 


iel ara Meşe Sen BUY ÜKÖZDEN 
Sew .GŪRHAN 
ORAL ÇALIŞLAR Müessese Müdürü: ERTÜR 


Zafer Haftası başladı 


58 yıl önce ordularımız artık zafer günlerini iple çekerek 30 öğrencileri katılacak. Saat 12.00'de Topraklık sırtlarından atıla- 
Ağustos'a, Kurtuluş Savaşımızın taçlandığı Büyük Zafer'e cak 21 pare topla Zaler Bayramı Kurtuluş Savaşımızın büyük 


koşuyurlar, bağrından sö 


26 Ağustos 1922 günü işgalci orduları Türkiye'nin zaferi, 58 yıl sonra bütün dünyaya bir kere daha duyurulacak 

üp alacak ve yeni Türkiye'nin yolunu açacak Büyük a e PTT İN ii 

Taarruz başlıyor. Ordular İzmir'e yürüyor... GAGLAYANGİL'İN DEMECİ 
58 Yıl sonra "Büyük Taarruz" Atatürk'ün "Ordular ilk hedefi- Cumhurbaşkanı Vekili Çağlı 


angil, 26 Agustos Büyük Taarruz 


niz Akdeniz'dir İleri"' komutunu verdiği Kocatepe'de törenlerle nedeniyle Yurtiçi Batı Bölge Komutanı Tümgeneral Ali Özveren'e kutlandı ve 30 Ağustos'a kadar sürecek Zafer Haftası başladı. Bu- ` gönderdiği mesajda şunları söyledi 

gün de Afyon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlanıyor. Zaler “Tarihin her döneminde bağımsızlığını, özgürlüğünü ve onuru Haftası tıpkı 58 yıl önce ordularımızın yürüdüğü yoldan giderek nu en yüce değerler olarak belleyen, bunların üzerine titreyen 
30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesinin yapıldığı alan- kahraman ulusumuzun 26 Ağustos'ta başlatlığı büyük Laarruz 
daki Zafer Abidesinin önündeki törenle son bulacak. Türk'ün yenilmezliğini bütün dünyaya bir kere daha ispatlamıştır 


Zafer Haftası süresince askeri birlikler ve resmi binalar bayrak- Güzel yurdumuzu p larla donatılacak. Ankara'da da 19 Mayıs Hipodromunda Silahlı ler bu zaferle unulamaş 


al 


np sömürmek isteyen emperyalist güc akları bir ders alarak bir kere daha hüs 


Kuvvetlerimiz sportif gösteriler yapacaklar. 27-28 Ağustos günle- rana uğramışlardır. Yüce milletimiz bugün de içten ve dıştan nerinde çeşitli futbol karşılaşmaları ve bayrak yarışları düzenlendi. reden kaynaklanırsa kaynaklansın. vatanın bütünlüğüne göz diken 
30 Ağustos Cumartesi günü törene askeri birlikler ve Harp Okulu her çeşit hareketi kesin biçimde ezecek guç ve kararlılıktadır."” 


Hükümet grev hakkının verileceğini açıkladı 


© Gdansk'ın dış dünya ile bağlantısı kuruldu. 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 
OLONYA'da hükümet grev hakkının verileceğini açıkladı. Hazırlanmakta olan bir yasa ile işçilere resmen grev hakkı tanınacağı Başbakan Yardımcısı Mieczyslah Jagielski tarafından Gdansk Grev Komitesi üyeleri ö nünde açıklandı. 

Grev hakkının tanınabilmesi için bu konudaki yasa tasarısının parlamentodan geçmesinin gerektiğini belirten Jagielski, yeni kanun kabul edildiğinde bir işyerinde çalışan işçilerin, işyeri yönetimiyle anlaşmaya varamamaları halinde işyerlerini bırakma hakkına sahip olacaklarını söyledi. 

Son günlere kadar Polonya'da 

"grev" sözcüğünün resmi basında kullanılması bile yasaktı. 
« Varşova yönetimi görüşmelerin sonuçlanmasından sonra bir ortak bildirinin yayınlanacağını açıkladı. Baltık kıyılarında ve Polonya'nın birçok kentinde grevler sürerken, işçiler hür sendika seçimleri yapılmadan işbaşı yapılmasının sözkonusu olmadığını bildirdiler. te 

Öte yandan Varşova'daki son hükümet değişikliğinden sonra 

(Devamı S. 6 Sü. 1'de) 


İran” da Beni Sadr ile 


Başbakan arasındaki anlaşmazlık büyüyor 


g Kutbzade Sovyetler Birliği' 
ni yeniden eleştirdi. 


© İran Ordusu ile Kürtler arasında çatışmalar şiddetleniyor. 
RAN Devlet Başkanı Beni 
Sadr ile Başbakan Muhammed Ali Recai arasında kabineye alınacak isimlerin listesi üzerinde görüş ayrılıkları giderek derinleşiyor. Bu konuda bir yapan bir İran yetkili 
Sadr BaşBakan M.Ali Recai'nin kendisine sunacağı isimleri reddedecek ve bunu halka ilân edecek" dedi. 

Bu arada Amerikalı rehine- 
"er konusunda bir demeç veren 
İran *- Dışişleri Bakanı Sadık Kutlzade, rehinelerin mahkemeye o verilebileceğini, fakat 

(Devamı S. 6 Sü. 2'de) 


Gdansi'ta Lenin Tersanesi Grev Komitesi üyeleri 


r-u 


> GDANSK 1980-GREV MANZARALARI 


Gdansk' ta işçi firtınası sürüyor 


@ Bir işçi Walesa'ya yaklaşıyor: “Bu adam- pot efendim, teknik arıza işçi kardeşim, yalar hükümete gelmişler, hükmetmesini bil o pacağız canım, merak etmeyin yoldaş" diye 


R A . 5 eveleyip duruyor. Sonunda Varşova'dan 
ar... N srar ediyorlar. Bu uçak (| £9V©'© 3 2 
miyorlar... Neden israr diy £ gelen bir emirle cumartesi günü görüşmeler ke- 


l düşmez mi?” diyor. Walesa gülerek cevap- livor. Hem de tek taraflı olarak. MKS sürekli lıyor: "Biz düşürmeyeceğiz. olarak Jagielski'yi masa başına çağırıyor. Ama 
| mx. yanıt yok 
DIŞ HABERLER SERVİSİ Cumartesi gecesi Gdansk'ta Lenin Tersane- 
| C UMA gecesi vapılan son ikili görüşmede sinin konferans salonunda MKS'nin toplantısı 
| MKS(Gdansk Kenti Merkezi Grev Komi- var, Lech Walesa ve 12 arkadaşı hükümetin gö- 
(esi), Jagielski'nin ` başkanlığındaki hükümet | riişmeleri reddeden tutumuna karşı izlemeleri 
| uzlaştırma komisyonunu ikna edemedi. İşin gereken strateji ve taktikleri tartışıyor. Aynı 
l garip larafı öneri göliren, larlışmak isteyen gece Varşova'yı müthiş .bir fırtına almış götürtaraf grevcilerdi. Hükümet temsilcileri ise sü- müş Ağaçları bile kökünden sökmüş. 4 
l rekli olarak çöşitli bahaneler ileri sürüp, ne VARŞOVALI ŞOFÖRLERİN JESTİ 
| önerilere karsı çıkıyorlar ne de yeni seçenek Pazar günü başkenttedaha ilginç olaylar var 


ler sunuyorlardı. İpler artık tamamen MKS'nin Ulaşım işçilerinin grevi büyük ölçüde devam elinde... Lech Walesa diretiyor: “Gdansk ken ediyor. Ama hükümet en az bir ulaşımın sağtinin diğer bülün Polonya kentleri ve dıs dün- lanabilmesi için grevci işçilerin yerine grev kı- ya ile telefon, telgraf ve teleks bağlantısı ye rıcılarını almış. Sokaklarda az sayıda otobüs ve niden kurulsun! Jagielski, “Evet efendim, se (Devamı S. 6 Sü. l'de) 


dir ey N Pi Geek 


bawie bar Wo Aiz u ARİ 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaı- BÜROLAR - İl ILAN TARIFESI-ABON 


oğlu/İ stanbul. ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8 Kızılay, Tel: 25 38 69 Başlık yanı 4000 TL, 8 hariç diğer sayfalar st/cm Tel: 26 52 44 26 42 93 İdare Tel: 26 İZMİR: özgüler İşhanı 452. Sok. 25/3 Konak: Te Sg e e S Ropu st ET kücük 
61 78 Tel: 13 1090-25 25 54 ilanlar kelim'esi 30 TL, x 2 
Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri. Baskı: TRABZON:Cumhuriyet Mah, Kasım Sok.27/10Te1:3900 ABONE ; Yurtiçi 3 aylık'900 TL. 6 aylık 1800 TL. 
İst, Güntur, Dağıtımı: GAMEDA DİYARBAKIR: Beyazıt İşhanı Kat: 3 No: 30 Dörtyol 1 yıllık 3600 TL. Yurtdışı 3 aylik 1135 TC e aylık 

Tel: 38 57 AÐANA XızılayCad.104 Sok.No: 23 Tel: 103 42 2290 Tiy 1 Yillik 4500 TL. Dış ülkeler için posta üc- 


Kendilerine polis süsü veren faşistler Etlik'te üç yurttaşı katlettiler 


istanbul'da 2 karakol daha 


@ Anadoluhisarı ve 


Kanarya a A 
Karakollarının l iri d y Td i kurşunlanması 


olaylarında ölen ve , yaralanan olmadı | 


© Ünye'de bir imam 
40 kurşunla 
öldürüldü 


grey 8 kişinin öldürülmesinden sanık komando 


son iki gün içinde. | kara- 


kol sald j: ğradı. Önceki gün . . 
ar rma Kam sa çalıntı otoda sahte kimlikle yakalandı 


sı ve bir polis memurunun öldü- : F 3 r rülmesinden sonra İstanbul Ka 'TRABZON(A.A) lğa kavuştuğunu belirttiler. Yetkililer konarya ve Anadoluhisarı polis ka mandonun ilişkili bulunduğu olayları şöyle 


Doç. Bulut'un öldürülmesinden aranıyordu 


rakolları ile Ankara Mamak Ka RABZON'da aralarında Doçent Necdet  sıraladılar rakolu da saldırıya uğradı, Olay Bulut'un da bulunduğu & kişinin öldü- Doçent Doktor Necdet Bulut'u öldürme, lar şu şekilde gelişti rülmesinden sanık Recep Kahveci adlı bir eşi ve oğlunu yaralama, Tanju Birinci'yi yara-KANARYA KARAKOLU komando Tokat'tan Samsun'a çalıntı bir oto- lama, Zeki Öztürk'ü öldürme, Kahraman KURŞUNLANDI mobil ile gelmekte iken Mehmet Makas adına (o Ezber'i öldürme, Cemil Kurnaz'ı öldürme, İstanbul Kanarya Karakolu düzenlenmiş sahte bir kimlikle yakalandı. Dev Gör derneğinin taranması ve Recep Soyönceki gün saat 21.30 siraların Yetkililer Recep Kahveci'nin yakalanma: daş, Fethi Çakır, İsmet Çatalbaş'ın öl ürü da silahlı saldırıya uğradı. Yetki sından sonra Trabzon'da meydana gelen ve mesi, Avukat Temel Aydıroğlu'nun. öldü 


liler kimlikleri ve sayıları kesin faili meçhul birçok cinayetin ve olayın aydın: mesi likle belirlenemeyen saldırganla rm çevredeki ahşap binaların ci varından karakolu kurşun yağmuruna tuttuklarını belirttiler Olayda can kaybı veya yaralanħa olmadı ancak binada maddi hasar meydana geldi 
ANADOLU HİSARI 
KARAKOLUNA YAPILAN 
SALDIRI 

Bu arada İstanbul Anadoluhi: 
sarı karakoluna da dün sabaha karşı silahlı saldırıda bulunuldu Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Beykoz Emniyet Amirligine bağlı karakola saat 03.15 sıralarında bir grup tarafından ateş açıldı, Güvenlik görevlilerinin de saldırıya karşılık vermeleri üzerine çıkan şilahlı çalışmadan ŝo ra sal E yl H Çevrede yapılan aramalarda 1 adet 9 mm 


(Devamı S. 6 Sü. 4'te) 


=% 7 UE à E 


Demirel istifa IRR $ e Toplusözleşme hakları ödenmeyen tehdidiyle erken dağ ; y 


seçim kararı Kağıthane Havagazı İşletmesi işçileri direnişe geçtiler 


aldırtmaya hazırlanıyor KEMAL ÖZDEN dilerinin savsaklandığını belirttiler 


Direnişleki işçiler dün Sıkıyönetim güvenlik ANKARA(ÖZEL) 


Kİ vid toplusozlesmedensdosun hakları o kuvvetlerince gözallına alındıktan sonra akşamle- 

Havagazı Fabrikasında vin serbest bırakıldılar. İşçi temsilcileri cuma gir çevrelerinden öğrenildiği- 
AP: göre Demirel erken se- 


un isviler dün haklarının ödenmesi için direni nine kadar çalışacaklarını, bugün de haklarının eler Direnistelsi isçiler işveren durumunda ödenmesi konusunda adım alılmazsa tekrar dire 

çim kararı alınması için istifa et- |. 

me tehdidini kullanacak. Söylen- jo, 


al Belediyesinin sondive kadar çok Önce niş» geçeceklerini elirtliler. Resimde işçileri işve bemes seslen parasal ve sosyal halklar çe ri Umum Müdürü siehmel Kocayavcuz'la görüşür diğine göre Demirel, MSP'nin er- yp kereler so. verdiz halde ödeme! 
ken seçimi oyalamaya devam et- 


mesi veya "'erken seçim için ta- ey o nıdığım süre sona erdi" demesi È § I IŞ (0) un a 


icnmeyen hazılham 


uu ve ken ken görülüyen 


halinde "istifa ederim" diyerek MSP'yi zorlamaya çalışacak. 


Öte yandan dün toplanan A- e e °° us: işkolu sözleşmesi imzalanıyor yonda hazırlanan ve erken seçimin Anayasaya aykırı olduğu hakkındaki 90 sayfalık rapor okunmaya başlandı. 
CHP'LİLERİN GÖRÜŞÜ 
Alt komisyonun CHP'li üyeleri Ömer Dedeoğlu, Çetin Bozkurt, Bahattin Karakoç bir basın açıklaması yaparak raporda savundukları erken seçimin Anayasaya aykırı olduğu görüşünü 


© TEKSİF ile Türkiye İşverenler Sendikası arasında yürütülen işkolu sözleşmesinin sonuçlanması, halen devam eden Tekstil grevlerini de 

yakından etkileyecek. 
İŞÇİ SERVİSİ 


varan iddia ve açıklamalar” 


aye Rİ seen Milliyet gazetesindeki köşesinde Çetin Altan “İtiraf” dizi EKSTİL işkolunda Türk— lerde tarafsız olmayan Cumhur- myi konu edinen bir yaz, yayınladı. Yazıyı aynen sunuyoruz İş'e bağlı TEKSİF Sendibaşkanı Vekilinin bulunması ve Aydınlık gazetesinin haftalardan beri yapmakla olduğu kası ile Türkiye Tekstil İşverenilginç yayın, kazara Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılsay leri arasında yürütülmekte olan 


Çağlayangil'in de Senato seçim- 


lerine katılması gerekeceğinden dı, durum acaba ne olurdu diye düşünüyorum işkolu toplu sözleşmesi gö-Cumhurbaşkanlığı SARAN Önce bülün basın, orlaya sürülen iddialarla, ad ud yapılan rüşmelerinin son aşamasına açıklamaların üslüne şahin gibi alılır, konunun köşe bucak geldiği ve sözleşmenin birkaç 


tamamen boş kalma durumunun doğması sonucuna yol açması bakımından mahzurlu olacağı söyleniyor. Ayrıca seçimlerde atanacak olan İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının Anayasanın emrettiği gibi tara'sız şahıslar arasından atanıp atanmadığı- nın denetiminin de partisiz bir Cumhurbaşkanı tarafından yapılması konusuna değiniliyor CHP" 


güne kadar imzalanmasının beklendiği öğrenildi. 

Yaklaşık bir yıldan beri devam eden görüşmelerin sonuçlanmasının, halen devam eden 
Tekstil grevlerini de olumlu yön- de etkileyeceği ve işkolu sözleşmesinin imzalanmasından sonra, Tekstil ile işveren sendikası arasında da bir anlaşma imkanı dogabileceği belirtiliyor. 

Tekstil işkolunda çalışan bütün işçiler, hangi sendikanın üyesi olurlarsa olsunlar, dayanışma aidatı ödemek suretiyle TEKSİF' 
in işkolu sözleşmesinden yararlanabilecekler, 

Bilindiği gibi TEKSİF Sendikası geçtiğimiz Ocak ayında, işyeri düzeyinde imzaladığı toplu 

(Devamı S. 6 Sü. 1'de) 


Bakanlar Kurulu 
Petkim-İş” in iki grevini daha erteledi 


ANKARM ÖZEL) 
ETKİM İŞ Sendikasınm 
Habas Sınai ve Tıbbi Gaz: 
lar İstihsal Endüstrisi A.Ş. ve bu gazların dağıtım ve satışlarını yapan Mertaş Nakliyat ve aret A.Ş.nde aldığı grev kararı Bakanlar Kurulu tarafından ertelendi, Dünkü Resmi Gazetede yer alan kararda ertelemenin milli. güvenlik gerekçesiyle ve 
30 gün süreyle yapıldığı belirtildi, 


her yönünü binlerce vatlık projektörle iyice avdınlalma yarışına girerdi 

Sonra TV yorumcularıyla muhabirleri, bir yantan devlet teki önemli kişilerle parti yöneticilerini ve açıklamalarda adı geçenleri ekranlara getirerek, neler olup bittiğini kamuoyu ö nünde larlışmaya başlarlardı 

“Arkasından Başkan, devlelin sorumluluğuyla duyarlılığı: m kanıllamak için, eldeki bilgilerle sn durumun hangi aşa mada olduğunu belirten ayrınlılı bir konuşma yapardı... 

“Ve Senalo'da hemen soruşlurma komisyonları kurulurdu 

(1) 


li parlamenterler, can güvenliği- nin büyük ölçüde ortadan kalktığı bu ortamda seçimlere gidildiği takdirde önemli bir seçmen kitlesinin sandık başına gitmeyeceğini ve dolayısıyla milli irade- nin tece'i etmeyeceğini belirtiyorlar. 


TiKP İnegöl İlçe örgütü kuruldu 


İNEGÖL (ÖZEL) 

T JRKİYE İşçi Köylü Partisi İnegöl İlçe Örgütü 30 
Haziran 1980 günü kuruldu 

TİKP İnegöl İlçe örgütünün kurucu üyeleri şunlar: 

1- Başkan A. Yaşar Oğuz, 23, mobilya emekçisi. 

2- Üye Dursun Çetin, 22, mobilya emekçisi. 

3- Üye Yüksel Şahin, 20, soğuk demirci 

4- üye Mustafa Vuransr, 30, seyyar satıcı. 

5- üye Adem Pala 19, serbest meslek. . 


* 3 


“Bizde ise Aydınlık gazelesinin yayınını, uzun süre inal ve ısrarla görmezlikten gelindi 

“Çünkü iddiaların uzantısı, güncel larlısmalarla eleştirilerin çerçevesini aşan bazı özellikler taşıyordu. z 

“Bu özelliklere başta politikacılar olmak üzere, kimse gözü kapalı burnunu sokmaya yanaşmıyordu. Ya ne olup billiğini lam bilemediklerinden yanaşmıyordu, ya çok iyi bildiklerin- den yanaşmıyordu. 

“Bu, sanırız çok daha ilerde ortaya çıkacaktır... 

Tv) 


A G 


"Bizi ise bu arada en çok düşündüren, ister iktidarda, ister muhalefette olsun partilerimizin ve politikacılarımızın, bir gazele kadar bile bu tür konularda alak yapacak bir dinamizmayı göslerememeleri oldu 

"Böylesi iddia ve açıklamalar. partiler ve liderler dururken, bir gazeleden mi gelmeliydi? 

"Koskoca siyasal örgütlerin çok daha belgesel ve somul dayanaklar bularak, olup bitenleri gün işığına çıkaracak güç enekleri vok muydu? 
ayel yoksa, kimbilir daha hangi konularda, neler iskalanıyordu. 

“Yöneticilerin birbirlerini aşınmış sözcüklerle, faşisl yahut komünist diye suçlama düellolarından bıkıp usanmayan kalmamış gibiydi... 

“Oysa sorun ne komünizmdi.. ne de faşizm... Sorun, yasa (Devamı S. 6 Sü. 


h . en e . . 
Lenin Tersanesi” işçileri 

Polonya işçi sınıfı şanlı mücadele geçmişine layık bir tutumla sosyalizm adına Rusya uşaklığını sürdürenlere karşı bağımsızlık ve özgürlük bayrağını bir kere daha kaldırıyor. 
1980 yılı, "Sovyetler Birliği'ne kafa tutmayı bilen" Polonya 
işçi sınıfı ile efendileri önünde diz bağları çözülen Gierek revizyonistleri arasındaki mücadelenin simgesi olarak tarihteki yerini alıyor. 

Bu mücadelenin temel boyutlarından biri bağımsızlık ve özgürlük istemi ise, bir diğeri Polonya ekonomisinin, Sovyet sosyal-emperyalizminin tasallutu altında oluşudur. Polonya, Rusya ekonomisinin cephe gerisi olarak kurulmuş Come — con'a üyedir. 20 milyar dolarlık dış borcu, 2 milyon dolayında işsizi bulunan ve yıllık ekonomik büyüme hizi yüzde 
1 oranında takılıp kalmış bir ülkedir. Petrol ve tahıl yönünden çok büyük ölçüde Rusya'ya bağlanmıştır. Tarım sektörü çok zayıf olan Polonya, yıllık 4 milyon 500 bin tonluk buğday açığını kapatabilmek ve petrolünün tamamını sağlayabilmek için Rusya'ya muhtaç hale getirilmiş, sanayileşme stratejisi Sovyet ekonomisinin ihtiyaçlarına göre yönlendirilmiştir. 

Madalyonun öteki yüzü ise, Batı ile girift ve ülke aleyhine sonuçlar veren ekonomik ilişkilerdir. Polonya, ekonomisinin çarklarını döndürebilmek için ihtiyaç duyduğu ham ve yarı mamul ithalatının büyük bölümünü Batıdan yapmakta ve ağır borç yükünün faizlerini, ödemekte bile güçlük çekmektedir. Gierek ve yandaşları, çatırdayan düzenlerini ayakta tutabilmek için koşulu ne olursa olsun Batıdan kredi alma çabasını sürdürmektedir. 

Özetle, Polonya ekonomisi Rusya'nın damarlarından çektiği kanı, Batı kredileriyle yerine koymak gibi kısır bir çemberin içine atılmıştır. Bu gerçekler, çöküntünün tüm sorumluları tarafından artık gizlenemez olmuştur. Gierek'in deyimiyle, ekonomi 'yolun sonuna gelmiştir! ve 'durum çok, çok, çok kötüdür. 

İşte şimdi, başta 'Lenin Tersanesi" işçileri olmak üzere, Polonya işçi sınıfı, tüm halkın özlemlerini yüreğinde ta-Şıyarak, bu 'çok, çok kötü durumu", çok iyi bir duruma dönüştürn..nin «icadelesini vermektedir. Polonya'daki mücayele derin dersierle doludur. 

Gierek 'yolun sonunageldik ' diyor. Gerçekte yolun sonu kimler için görünmüştür? Hiç kuşkusuz, sosyalizm bayrağını yere çalıp, revizyonizmin kara bayrağını kaldırmaya kendini adamış işbirlikçi revizyonistler için... Polonya 'Komünist' Partisi, Gomulka'dan Gierek'e uzanan bir teslimiyet çizgisini sosyalizm çizgisini yerine koymaya kalkışmış, ülkenin bağımsızlığını, özgürlüğünü Moskova'daki efendileri- nin ayakları altına sermiştir. Olayın belirleyici noktası budur. İflas eden Marksizm değil, sosyal-emperyalizmin ve işbirlikçiliğin ideolojisi olan revizyonizmdir. 

Bu mücadele, milli bağımsızlığı koruyup güçlendirmenin, bağımsız ve kendi gücüne dayalı bir ekonomi inşasının, bunu yaparken de en geniş demokrasi ve özgürlükler temelinde halk kitleleriyle birleşmenin hayati zorunluğunu gözlere sokarcasına kanıtlamaktadır. 

Bir başka nokta da, Rusya'nın emperyalist çıkarları için tezgahladığı 'büyük sosyalist aile" yutturmacasının siyasi olduğu kadar ekonomik alandaki iflasıdır. 'Babalığını' Rusya" nın Yaptığı bu "büyük âile", kölelik ilişkilerine dayanmaktadır. Sosyal-emperyalizmin değirmenine su taşımaktadır. 
Rusya'nın ekonomik zorbalığı ve hastalıkları bu ilişkiler sistemi içinde Polonya gibi ülkelere aktarılmakta ve bu ülkelerin başına çöreklenmiş revizyonist kliklerce de halkın sırtına vurulmaktadır. Polonya'daki mücadele bu zorbalık zincirinin kırılması yolundaki büyük bir aşamadır. 

Şimdilik çıkarılması gereken son bir ders de, kimliği ve niteliği ne olursa olsun, hiç bir ülkenin emperyalizme uşaklik ederek, halkın refah, özgürlük ve demokrasi istemlerine sırt çevirerek, geleceğini başkalarının pusulalarına göre yönlendirerek ayakta tutulamayacağıdır. 

Gierek böyle bir çizgi izlediği, ülkesinin ve halkının onurunu Rusya'nın kirli ellerine teslim ettiği için çökmektedir. 

Ama, 'Lenin Tersanesi' işçileri, Polonya halkı ve Marksizm ayaktadır, önemli olan da budur. 


Belgelerle 


Sağlık Bakanlığı atamaları . 


ÜKÜMET mevduat ve kiedi faizlerini serbest bırakarak, mevduat ve buna bağlı olarak da kredi faiz oranlarının önemli oranda yükseleceğini umuyordu.. Yüksek mevduat faiz oranı ile, 


*Tüketim eğilimini azaltmak, tasarruf ve mevduatları arttırmak, 

*Kara parayı bankalara çekmek, bu yolla stokçuluk imkanlarını bir ölçüde engellemek, 

* Ortalıkta dolaşan paranın önemli bir kısmını resmi kanallara çekerek para arzını kontrol imkanlarını çoğaltmak, 

* Sonuç olarak kredi olanaklarını artırmak; yüksek kredi faiz oranları ile de, 

* Kredi talebini azaltmak, yatırımları düşük seviyede tutmak, 

* Ancak kârlı işletmelerin kredi o kullanmalarını mümin kılarak, “verimli” alanlara kaynak aktarmak, kârlı olmayan işletmeleri piyasadan çekilmeye zorlamak amaçlarının güdüldüğü söylenebilir. 


Kararname ilan edildiğinde genellikle olumlu karşılandı, belli kesimler ise suskunluk içine girdi. Basın konuyu, banka-banker, küçük banka-büyük banka meselesi olarak ele aldı. Genel kanı kararnamenin bankerlere karşı olduğu idi. Diğer taraftan büyük bankaların yüksek mevduat faizleri vererek küçük bankaları iflas ettirecekleri ve sonuç- ta bankacılık alanında tekelleşmenin artacağı ileri sürülmekteyedişi yasirus dis rai t 

Bankalar arası 

toplantı ve alınan kararlar 


AZİRAN ayı içinde Bankalar Birliğince gerçekleştirilen 


gulaması 


sertifikası uygulaması getiriliyor- 


— Sağlık 
Bakanlığındaki 


© Konu, başlangıçta banka-banker, küçük banka-büyük banka meselesi olarak ele alındı 


© Türkiye'deki bankacılık şube 
- bankacılığıydı. Bakkal dükkanı 


gibi şube açarak, 


mevduat toplama yolu izlenmekteydi 


Hükümet kararnameden 


neyi amaclıyordu: 


Büyük bankalar hantal yapıları ve maliyetleri ile 


birbirleriyle rekabete dayanacak güçte değillerdi 


du. Büyük bankaların aldığı karar çeşitli kesimlerde şaşkınlık yarattı. Hükümet yetkilileri “bankaların tröst kuramayacaklarını” söylüyor, gerekirse yabancı bankaları devreye sokacaklırı- 


“hı “Belirtiyorlardı! Nitekim Tür 


gut Özalın temmuz sonunda 
yaptığı görüşmeler sırasında 9 
yabancı bankanın Türkiye'de 


şube açmasına karar verildiği basında yer aldı. 4 küçük banka 


ise karara karşı çıkıyor, mevduat faizlerinin rekabetle belirlenmesini istiyordu. 

Uygulamada da bu küçük bankalar kararlaştırılandan daha yüksek faiz verme yoluna gitti? 
ler. Rekabeti büyük bankalar degil, küçükler istiyordu. Türkiye" deki bankacılık sisteminin yapısını kavramayanlar için şaşırtıcı bir durumdu bu. Ama gerçekte, Türkiye'deki bankacılık şube ban kacılığıydı. Bakkal dükkanı gibi şube açarak mevduat toplama yolu izlenmekteydi. Gerçi bu yöntemle toplam mevduat artıyordu ama şube başına düşen mevduat miktarı giderek düşüyordu. Büyük bankalar hantal yapıları ve yüksek maliyetleri ile rekabete dayanacak güçte değillerdi. Küçük bankalar ise bu bakımdan avantajlıydılar! 

Yukarda bahsettiğimiz tasarruf azalmasının da etkisiyle mevduatları, ancak büyük bankalardan daha yüksek faiz vererek kendilerine çekebilirlerdi. Doğal olarak, büyük bankaların korkusu küçük bankalar değil esasta kendi içlerinde girişecekleri bir rekabetin maliyetleri yükseltici etkisiydi. 


Bankaların kararı 


sağlayabilir mi? 
EVCUT mevduat faizleri ve mevduat sertifikası uy- 


Üç ay vadeli mevduata 
Faiz oranı (4) 


toplantıda şube sayısı > EKE Enflasyon oranı (2) 

yüksek bankalar ağırlıklarını ko- Danimarka 9.6 
yarak mevduat faizlerini bekle- Almanya 1.1 
nenin tersine sadece birkaç puan Irlanda 13.2 
arttırdı'aı. Ayrıca toplantıda tüm Hollanda 1.5 
bankaların tek bir faiz oranı uy- Belçika 14 
kararlaştırıldı. Bu Ingiltere 13.4 

arada, vadeli mevduata mevduat ABD 11.3 
Japonya 3.6 


atamalar kimlerin isteğiyle yapılıyor? 


Sağlık Bakanı İslamoğlu'nun AP hü- 


torlarından başka alanlarda yaratlanı- 


Tunceli'ye tayin edildiği, 


yine aynı 


BATIN BAKANIM 


gulamasının mevduatları artırması ve "kara para'yı banka sistemine çekmesi beklenemez. Enflasyonun yüzde 80 civarında gezindiği bir ülkede tasarruflarda bir artış beklenemez. İbrahim Bodur'a göre (İstanbul Sanayi 
Odası Meclis Başkanı) "Kara para kurnaz paradır, üç ayda yüzde 100 gelir getiren kurmaz paranın bankalara koşması beklenemez.” Çeşitli çevrelere göre ise mevduat faiz oranı enflasyon oranının en az bir puan üstünde olmalıydı. Avrupa'da bu böyleydi, bizde de böyle olması gere- 
*kirdi. Tabloda çeşitli ülkelerdeki 
1979 enflasyon ve faiz oranları 
gösterilmektedir. 


Hamiline mevduat sertifikası vadeli mevduata uygulanmakta olup, yatıranın kimliğinin belli olmaması psikolojik bir rahatlık yaratmaktadır. Ama faiz oranı açısından diğer vadeli mevduattan farksızdır. Bu nedenle kara paraya karşı etkin bir önlem olduğu ileri sürülemez. Ama her an paraya çevrilebilme olanağına sahip olması, vadesiz mevduatın vadeli mevduata dönüşmesi imkanını yaratabilir. Ancak» bunun için de sertifikaların alım satımı ile ilgili bankerlik hizmetlerinin gelişmesi şarttır. Öte yandan, bir takvim yılında 10 bin 
TL.yi geçen faiz gelirleri diğer gelirlerle birleştirilerek vergiye tabi tutuluyordu. Bu miktarı aşacak faiz gelirlerinden kaçınma isteği tasarrufların mevduata dönüşmesini o engellemekteydi. 
Hamiline mevduat sertifikası bu duruma da sor vermektedir. 
Böylece vergi kayıpları pahasına mevduatlarda artış sağlamak mümkün hale gelmiştir. Mevduat sahibi açısından sertifikanın tek sakıncası kaybolması halinde sahibinin hiç bir hak iddia edememesidir. 

DEVAM EDECEK 


~ ~ 
21.11.1979 


20-21,11.1979 tarihinde verdilinis emirlerin neticeleri 


aşağıya çıkartılmıştır. 


Baygılarımla ars ederin, 


Ta 


> 
BUAR ALA 
Zatişleri ve Kuanelat 
Genel Müdür Vekili 


XX 1) Gülnar Sağlık Merkezi Tabibi Dr.Adnen Essergil'in Tunceli Merkez Sağlık Ocağı Tabibliğine tayini yapılmıştır. 


kümetinin kurulmasından bu yana yaptığı tayinler, doktorlar ve sağlık elemanları arasında geniş çaplı hoşnutsuzluklara yol açtı. ''Tam Gün Yasası bilmecesinin içinde kalan sağlık elemanları, uğradıkları haksızlıkları protesto etmek için direnişe geçerken, yapılan tayinler, zaten hassas bir durumda olan sağlık elemanları kitlesini iyice huzursuz ediyordu. Konu geçen gün CHP Burdur Milletvekili Cemal Aksoy’ un Meclise verdiği ve İslamoğlu hakkında görüşme açılmasını isteyen gensoru ile tekrar dikkatleri üzerinde topladı. Gensoruda “uygulanan politika sonucu İslamoğlu'nun, sağlık çalışanları arasında huzursuzluk yarattığı" söyleniyordu. 

İslamoğlu, tayinlerin “Hastanelerde ihtiyaç fazlası eczacı ve doktorlardan başka alanlarda istifade etmek" nedeniyle yapıldığını ileri sürüyordu. İslamoğlu'na göre eski Sağlık Bakanı Mete Tan döneminde devlet hastanelerinde gereksiz yere 1. 800 eczacı ve 650 diş doktorunun tayininin yapıldığını ve ihtiyaçtan fazla bu kadro alımı nedeniyle devlet bütçesinin 2 milyar 250 milyon lira zarara sokulduğunu şöylüyordu. Sağlık Bakanı "Ben Bakan olduktan sonra tek bir eczacı ve diş doktoru tayini yapmadım. Tayin yapmak konusunda büyük bir manevi baskı altındayım, ama göz göre göre de devlel bütçesini tahrip etmeye hakkım yok" diyordu. Bakan eldeki eczacı ve diş dok- 


lacağını söylüyordu. 

Yayınlamaya başlayacağımız belgeler Sağlık Bakanının “Devlet bütçesini düşündüğünü" söylemesine rağmen, tayin yapmak konusunda kendisine yapılan “manevi baskıları" göğüsleyemediği; doklor, eczacı, hemşire, sağlık elemanları arasında isteklere göre geniş tayinler yapıldığını belgelemektedir. 
Yapılan her tayinin bütçeye ne kadar yük olduğu da bizce düşünülmesi gereken bir konudur. Ayrıca çeşitli isteklere göre yapılan tayinlerin sağlık kesiminde çalışanlar için yarattığı huzursuzluk da ayrı bir konudur. 

Elimizdeki belgelerde Sağlık Bakannm yaptığı hemen bütün tayinler yer almaktadır. Belgeler Sağlık Bakanlığı Zatişleri ve Muamelat Genel Müdür Vekili Mustafa Pınarcıoğlu'nun tayinlerle ilgili Bakana verdiği raporlardır. Raporda tayinlerin bizzat Bakanın emri ile yapıldığı belirtilmektedir. Ayrıca tayin edilen kişilerin karşısına, tayinin kimler tarafından istendiği de açıkça belirtilmiştir. Tayin yaptırılmasına aracı olan kişilerin AP milletvekilleri, çeşilli illerden gelen AP heyetleri ve bazı doktorlar olduğu görülmektedir. Bu da Sağlık Bakanlığındaki tayinlerin ta rafsız değil, partizanca yapıldığını belgelemektedir. Tayinlerden sadece bir 
örnek; Pınarcıoğlu'nun 21 Kasım 1979 
tarihinde Bakana verdiği raporda,Gülnar Sağlık Merkezi Tabibinin AP Mil letvekili Fevzi Arıcı'nın isteği üzerine 


milletvekilinin isteği üzerine Gülnar 

Sağlık Merkezine açıktan başka bir 

doktorun getirildiği belirtiliyor. 
BELGE: ! 

Zatişleri ve Muamelat Genel Müdür Vekilinin Bakana verdiği 20 Kasım 
1979 tarihli rapor: 

“Sayın Bakanım, 

19 Kasım 1979 tarihinde verdiğiniz 
emirlerin neticeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Saygılarımı arz ederim. 

Mustafa Pınarcıoğlu- Zatişleri ve Muamelat Genel Müdür Vekili” 

Bu açıklamadan sonra belgenin altında yapılan 6 tayin belirtiliyor. Ancak biz burada sadece karşısında tayinin kimin isteği üzerine yapıldığı belirtilen tayinleri belirteceğiz. 20 Kasım 
1979 tarihli raporda 3. sırada AP Samsun Milletvekili Doğan Kitaplı'nın isteği üzerine “Dr. Burhan Sağlam'ın Samsun Vezirköp glık Merkezi Tabipliğine tayin edildiği belirtiliyor. 

BELGE 2: 

Zatişleri Genel Müdür Vekilinin 21 
Kasım 1979 tarihli raporu; 

“Sayın Bakanım 

20 Kasım 1979 tarihinde verdiğiniz 
emirlerin neticeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim., 


1) Gülnar Sağlık Merkezi Tabibi Dr. 
Adnan Esmersil'in Tunceli Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğine tayini yapıl- 


Fevzi Arıcı) 


 K 2) Mut Sağlık Kerkesi Tabibi Dr.Hüseyin Toroslu'nun Bingöl Kığı Bağlık Merkezi Tabibliğine tayini yapılmıştır. 


(Bayın Fevsi Arıcı) 


K$ 3) İçel Devlet Bastenesi Bagtubibi Dr.Ahmet Mlok! Bingöl Devlet Hastanesi Çocuk Hastulıkları mütehaasıslığına tayin edilniş,İçel Devlet Hastanesi Dahiliye Mütehassıslığına ve Buştabibliğine Dr.Dogeń Coşkun'un 


tayini yapılsıştar, 


4) Kastamonu Devlet Hastancai Baçtubiblipi görevi Dr,Hasza g Karayös'den alınsış aynı bastane Operatörü Dr.Mikall Kaya'ya vekâleten 


verilmiştir. 


KK 5) Çankırı Orta Saglık Merkezi Henyirosi Beyim Turttaş'ın Afyon 
İline tayini yapılmıştır. (S -Kozim Karamel 2 

3 6) iskişehir Devlet Hastanesi Baştab:bliği görevi Dr.Neodet 
Ösmel'den alınsıy aynı Hastane Operatörü Dr.Yaçar Çağlar'a verilmiştir. 


#7) Açıktan Dr.Mehmet Güzel'in Gülnar Hükümet Tabiblifine tayini 


yapılmıştır. N i (Sayın Fevsi Arıcı) 


#- 8) Dr.İbrahim Karlı'nın Nevşehir Avanos Kalaba Sağlık Ocağı 


Tabibliğine tayini yapılmıştır. 
(Sayın Dr.Ragıp Üner) 


mıştır. (Sayın Fevzi Arıcı) 

2) Murt Sağlık Merkezi Tabibi Dr. 
Hüseyin Toroslu'nun Bingöl Kiğı Sağlık Merkezi Tabipliğine tayini yapılmıştır. (Sayın Fevzi Arıcı) 


5) Çankırı Orta Sağlık Merkezi Hemşiresi Sevim Yurttaş'ın Afvon ili- ne tayini yapılmıştır. (S. Kazım Karaağaçlı) 


7) Açıktan Dr. Mehmet Güzel'in Gülnar Hükümet Tabipliğine tayini yapılmıştır. (Sayın Fevzi Arıcı) 

8) Dr. İbrahim Kırlı'nın Nevşehir Avanos Kalaba Sağlık Ocağı Tabipliğine tayini yapılmıştır. (Sayın Di gıp Üner) 

YAR 


Ra- 


DİĞER TAYİ 
KİMLER İS 


T.C. 
İSTANBUL 2.NCİ İFLAS MEMURLUĞU 
Dosya No: 1980/19 
İCRA VE İFLAS KANUNUNUN 219UNCU MADDESİ GEREĞİNCE TASFİYEYE BAŞLANILMASI VE İFLASIN AÇILMASI HAKKINDA 


Müflisin huviyeti ve ikametgahi Pratikon Adi Komandit Şti. L. Erdoğan Akbaş ve Ort-Fındıklı Bilezik Sk. Güneş Han K: 1 
İflasın açıldığı tarih 4.b.1Y80 Saat 16.00 

İstanbul 2. İflas Memurluğundan: 

3.üncü Ticaret Mahkemesince İflasına karar verilmiş olan yukarda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik Adi şekilde icrasi tensip kılınmış olduğundan: 

1— Müfliste alacaklı olanlarla, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren (BİR AY) içinde İstanbul 2. İflas Memurluğuna yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter Hulasası vesaire )nin asıl veva musaddak suretlerini tevdi eylemleri. 


2-— Bunlar hilafına hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmak üzere müflise borçlu olanlar varsa bunlar da aynı müddet içinde kendileri ve müflise verecekleri mal veya para miktarlarını bildirmeleri. 


3— Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet içinde iflas dairesi emrine tevdi eylemleri ve etmezlerse makul mazaretleri bulunmadıkça cezai mesuliyete uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları 


4— 3/9/1980 Çarşamba günü saat 14.00'de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar veya müflisin borcunu ödemeyi tekeffül edecek olan sair kimselerin de bu toplantıda hazır bulunmaları lüzumu ilan ve tebliğ olunur 25/8/1980 


(Basın: 6002-1095) 


T.C 
İSTANBUL 2 NCİ İFLAS MEMURLUĞU 
İCRA DAİRESİ 


Dosya No: 1980/20 
İcra ve İflas Kanununun 219 uncu maddesi gereğince tasfiyeye başlanılması ve iflasın açılması hakkında Müflisin hüviyeti ve ikametgahı : Mehmet KUZUİMAMLAR— Bayrampaşa, Uygur Cad. 81. 
İflasın açıldığı tarih : 11.6.1980 Saat: 16 
İstanbul 2. İflas Memurluğundan: 
1 inci Ticaret Mahkemesince İflasına karar werilmiş olan yukarda 
isim ve adresleri yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin şimdilik ADİ şekilde icrası tensip kılınmış olduğundan: 


1— Müfliste alacaklı olanlarla, menkul ve gayrimenkulleri üzerinde istihkak iddiasında bulunanlar ilandan itibaren (BİR AY) içinde İSTANBUL 2. İFLAS Memurluğuna Yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini (Senet, Defter Hülasası vesaire) nin asıl veya musaddak suretlerini tevdi eylemeleri. 


2— Bunlar hilafına hareket cezai mesuliyeti müstelzim olmak üzere müflise borçlu olanlar varsa bunlar da aynı müddet içinde kendilerini ve müflise verecekleri mal veya para miktarlarını bildirmeleri. 


3— Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanuni hakları mahfuz kalmak şartiyle bunları aynı müddet içinde iflas dairesi emrine tevdi eylemeleri ve etmezlerse makul mazaretleri bulunmadıkça cezai mesuliyete uğrayacakları ve rüçhan haklârından mahrum kalacakları 


4— 3/ 9/ 1980 Çarşamba günü saat 11'de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya salahiyetli bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda müflis ile müşterek borçlu olanlar veya müflisin borcunu ödemeyi tekeffül edecek olan sair kimselerin de bu toplantıda hazır bulunmaları lüzumu ilen ve tebliğ olunur. 25.8.1980 

(BASIN: 6001 — 1091) 


GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA 
İLANI ÜSKÜDAR 1. 


İCRA MEMURLUĞUNDAN 


Dosya No: 1980/483 Talimat 


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsaiı: 

Üsküdar İcadiye Mahallesi 632 ada 5 parsel sayılı gayrimenkülün ica- diye Mahallesinin kuzkuncuğa inen Kuzkuncuk Deresinin yolu civarında Ahmet Dayı ve Ahmet Palalı Sokaklarında her ikisinecephesi olan arsadır. Palalı Ahmet Sokağında 5 kapı nolu apartmanın sırasında yeni yapılmakta olan inşaatın bitişiğinde bulunan gayrimenkulun 1/2 hissesi 425.000 lira bedelle satılacaktır. 


SATIŞ ŞARTLARI: 


1— Satış 29/9/1980 Pazartesi günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar Üsküdar 1.ci icra dairesinde açık artırma Suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin 9675'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 9.10.1980 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya Çıkartlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satiş masraflarını geçmesi şartjyle en çok artirana ihale olunur. 


2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin 9410'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat 
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir 


3— ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu siciline sabit olmadıkça paylaşmadan hariç btrakılacaklardır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 


5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6— Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/483 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur, 

(+) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 


(Basın: 5996- 1096 


Gayrimenkulün açık artırma ilanı Üsküdar 1.İcra Memurluğundan 


Dosya No: 1979/988 Talimat 


Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: 

Üsküdar İcadiye Mahallesi 632 ada 5 parsel sayılı gayrimenkülün ica- diye Mahallesinin kuzkuncuğa inen Kuzkuncuk Deresinin yolu civarında Ahmet Dayı ve Ahmet Palalı Sokaklarında herikisine cephesiolan arsadır. Palalı Ahmet Sokağında 5 kapı nolu apartmanın sırasında yeni yapılmakta olan inşaatın bitişiğinde bulunan gayrimenkulun 1/2 hissesi 425.000 lira bedelle satılacaktır. 


SATIŞ ŞARTLARI: 

1— Satış 79/9/1980 Pazartesi günü saat 11.00'den 11.30'a kadar Üsküdar 1.ci icra dairesinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur, Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle 9.10.1980 Perşembe günü aynı yer ve saatte ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış masrafsarin geçmesi şartiyle en çok artırana ihale c'unur. 


2— Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin “10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat 
mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 
günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellaliye resmi ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir 


3--İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanaği belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu siciline sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 


4— Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 


6— Satışa-iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak istiyenlerin 980/988 sayılı dosya numarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 


(+ ) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. 


(Basın: 5997-1097) 


27 Ağustos 1980 


“0 DOĞAN 
YURDAKUL 


Basın sözcüsünü de atarlar 


Polonya'da pazar günü önemli gelişmeler oldu. 

Grevci işçileri bugüne kadar oyalamaya çalışan Gierek yönetimi bazı sözler verdi. 

Halkın ülke yönetiminde söz sahibi olacağını vadetti. 

Bu, halkın yönetimde söz sahibi olmadığı- nın itirafı. 

Ve bunun adına da "sosyalizm" diyorlar! 

Ülkenin ekonomik programında değişiklik yapılacağına, mali sıkıntıya yol açan büyük yatırım programının kısıtlanacağına söz verdi. 

Bu da "Büyük yatırım programı" adı verilen nesnenin halkı aç bıraktığının itirafı. 

Bunun adına da "İkinci endüstri devrimi" diyorlar! 

Sosyal-emperyalizmin basın sözcülüğüne soyunanları da gülünç duruma düşürüyor. 

Yazdığı üç yazıda Polonya'daki meselenin siyasi olmadığını, ekonomik olduğunu, “Sosyalizmin bir iç meselesi" olduğunu anlatmak için nefes tüketen Ali Sirmen, dördüncü yazısında "Gierek iktidarı siyasal isteklere de olumlu yanıt verme yolunu tutmuştur" diye dümeni çevirmeye çalışıyor. 

Sonra Polonya'daki durumun tarihsel sebeplerine iniyor. Özet olarak bu duruma iki sorumlu buluyor: Biri Stalin, öteki de petrol fiyatlarına zam. 

Kısacası, Brejnev revizyonistleri ve uşakları sorumlu olmasın da, kim olursa olsun! 

Hele şu OPEC yok mu OPEC? 

Ecevit'in iki süper devlet arasında cambazlığa dayanan ekonomi politikası iflas eder. Sorumlusu petrol fiyatlarına zam. Polonyaflaki işçiler yönetime karşı ayaklanır. Sorumlusu petrol fiyatlarına zam. Sanırsınız ki, işçiler Gierek yönetimine karşı grev yapmıyorlar da, petrole zam yapan OPEC ülkelerine karşı grev yapıyorlar! 

Bunu geçelim. 


İskambilde birli. - Eski dilde yemek 


suyla çevrili kara parçası 4) Yüzyıl -İtalyan para 


rası olmayan — TERSİ dünyanın uydusu 6) TERSİ kimya efes alınca bu ses çıkartılır 
7) Boyun eğme-Namus-Fakat 8) Saygısızlık göster- 


yum'un simgesi TERSİ de 
Paylama mek (iki kelime) 


YUKARIDAN AŞAĞI lanılır 2) TERSİ bir emi ın simgesi 4) Bir hayvan 


Sıkıntı verme, üzme 10) Sö: 
ma—Eks kirletmek eylemi. 


Zürich'ten okuyucumuzun soruları: 


SORU MHP'nin 1979 sonundan beri tırmandığı söylenmektedir. Buna karşı Moskova'nın beşinci kollarıyla ittifak 

yapılabilir mi? Yapılmazsa sebepleri nedir? 
Hayır, böyle bir itlifak yapa 


CEVAP maz. Tam tersine, MHP'nin sal- 


dırısı şartlarında devrimciler, Rusya va ve onun beşinci kollarına daha çok dikkat çekmek ve bunlara karşı uyanıklığı daha da artırmak zorundadırlar. Nitekim bu tür soruların sorul ması bile bu konucaki çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini göstermektedir. 

İttifak yapılamaz, çünkü halkımızın baş düşmanı Sovyet sosyal-emperyalizmidir. MHP, toplumumuzun gelişmesi içinde geçmişten kalma geçici bir olgudur. Oysa gittikce yakla şan Sovyet sosyal-emperyalizmi tehlikesidir. 

Sovyet beşinci kollarının amacı Türkiye'yi 


Sovyetler Birliği'nin boyunduruğuna sokmak 


hedef alan yayınlara karşı tutumları da bunu ortaya koymaktadır. Ali Yurtaslanın MHP'yi hedef alan itiraflarının yayınlandığı Aydınlık gazetelerini satan devrimciler öncelikle Rus beşinci kollarının ve onların kuyruğuna takılmış olan maceracıların saldırısına uğramak tadırlar. Bunların niyeti üzüm vemek değil, bağcıyı dövmektir. 

Şöyle gerilere doğru gidelim. II. Dünya Savaşından önce birçok ülkede İngiliz, Fransız emperyalistlerinin, bunların güdümündeki gerici iktidarların baskılarma karşı mücadele sü rüyordu. Halk bunlara karsı mücadele ederken, biri kalkıp, o günkü savaş mihrak: Alman Nazileri ile örneğin, İngiliz emperyalistlerine ya da baskıcı hükümetlere karşı ittifak vapmayı önerseydi doğru olur muydu? Gerçekten o gün Alman faşistleri birçok ülkede hal km anti-emperyalist mücadelesinin saflarına sızmaya ve bu mücadeleyi Taşizmit değirmenir. ou taşır hale getirmeye çalışmışlardı. A- 


2 1) Deniz derinliğini ölçmek için kulıkıştırıdmış talaş 3) Bir ay ismi—Altın RSİ bir mevsim 5) Doğrultu 6) Srvının gözle görülebilen küçük parçası 7) Benzerlerine uymayan, kural dışı 8) Bir hayvan -TERSİ askerlikte bir rütbe 9) Bir emir 

veya ücretteki artış | iği gidermek üzere konulan iğreti parça 12) TE si 


Vietnam Kamboçya'ya saldırdığı zaman Ali Sirmen gibileri ne demişti? 

“Pol Pot yönetimi halkı aç bıraktı, zulmetti, Vietnam da gitti" demişlerdi. 

Polonya'daki işçiler açlık ve zulme karşı ayaklanınca ne diyprlar? 

"Bu sosyalizmin bir iç meselesidir.” 

Yani her şart altında devrimciler ve halklar haksız, Rusya ve zalimler haklı. 

Rusya Afganistan'da Davut Han'ı devirdi, Taraki'yi getirdi. = 

“Afganistan'a sosyalizm geldi "dediler. Taraki'yi devirdi, Amin'i getirdi. Sosyalizmi tazelediler. Amin'i devirdiler, Karmal'ı getirdiler “Kahrolsun CIA ajanı Amin, yaşasın Karmal" dediler. 

Pazar günü Başbakan ve beş Politbüro üyesinin görevden alınmasından sonra bakarsanız aynı tekerleme Polonya için de başlayabilir. 

Nitekim şu haber, Cumhuriyet'te Ali Sirmen ile aynı sayfada yayınlandı: "Parti Merkez Komitesinin Gierek'i görevden düşürmek için çalışmalar yaptığı belirtilmekttdir. 1970 yılında da aynı şekilde grevler olmuş ve zamanın Başbakanı Gomulka da görevden düşürülmüştü.” 

Bugün Gierek'in basın sözcülüğünü yapmakta olanların, yarın ona da “CİA ajanı" dediklerini duyarsanız hiç şaşmayın. 


Olacak işmi? Türkiye'deki basın sözcüleri Polonya'daki olayın siyasi değil iktisadi olduğunu ispatlamak için günlerce dil döksünler. 
Merkez Komitesi, basın sözcüsünün itibarını hiç düşünmeden tutsun Başbakan ve beş Politbüro üyesini görevden alarak olayın iktisadi değil siyasi olduğunu ispatlasın. 

Biraz daha dikkatli olun. Sosyal-emperyalistler acımasızdır. Böyle gaf yapan basın sözcülerini de görevden alıverirler. Yerinize gelen de size "CİA ajanı” deyiverir. 


da Neode:5 


SOLDAN SAĞA: 1) Robert Owen 
2) Alagün- ala 3) pA-emterisel' 4) One-sA 5) Ramak kaldı 6) TKP-c+ roK 7) Öleyazmak KI 8) ritaYapuk. 

YUKARIDAN AŞ A: 1) Raportör 2) Olanaklı 3) Ba-empel 
4) Ege.yA 5) rümeK-Ay 6) Tnt 
Kez 7) Asma 8) ralraP 9) eli-Doku 
10) nağaK 11) 1e$ 12) Katafalk 


ye 


BEŞİNCİ KOLA KARŞI TUTUM 


ma düny a amiri yanı DU oyununa gelmedi. Onlarla cephe kurmak bir yana, faşizme karşı dünya cephesi kuruldu. 

SORU Halkın Kurtuluşu grubundan 

bir arkadaşla Afganistan meselesini tartıştık. Görüşleri şöyle: "Afganistan daki savaş Amerikan uşakları ile Rus uşakları arasındaki bir savaşlır. Devrimciler her iki tarafa da vurmalıdır. İslam gerillalarını desteklemek, onlarla ittifak yapmak karşı-devrimciliktir..” Bu görüş hangi dünya görüşün- den kaynaklanmaktadır? Bilimsel sosyalizmle ilişkisi var mıdır? 
CEVAP Bu görüşün bilimsel sosyalizmle hiç bir iliskisi yoktur. Bu görüş, doğrudan revizyonist ideolojiden kaynaklanmaktadır. 

Bir kere söylenenlerin gerçekle hiç bir ilişkisi yoktur. Afganistan'da savaşanlar Amerikan uşakları ile Rus uşakları değil, bağımsızlık için dövüşen Afgan halkıyla, doğrudan doğruya Rus isgalci birlikleridir. Herhalde Halkın Kurtuluşçusu arkadaşın, Rusya'nın Afganistan `i işgal ettiğinden bile haberi yok. 

Bugün iş öyle bir hale gelmiştir ki, bir zamanlar Rusya'ya uşakhk eden Amin taraftarları bile bugün halkla birlikte Rus işgalci birliklerine karşı dövüşmektedir. Halkın Kurtuluşçusu, Rusya'ya karşı direnen bütün güçlere bir damga yapıştırarak , Rusya'ya karşı her türlü direnişi orladan kaldırmaya çalışmaktadır ya da yaplığı objektif olarak buna hizmet etmektedir. 

İnsan gerçeğe dayanmadan ve elini kulağa alarak her siyasi güç hakkında bir hüküm verebilir, Nitekim öyle yapılmaktadır. “Mustafa Kemal mi” O Almanların adamıydı.”, “Kamboçya'da direnenler mi? Onlar da CIA ajanı.” 
Ama dikkal ediniz, bu gerçeğe dayanmayan karalamalar sonunda kimin işine yarıyor. AC ganislan'da Babrak Karmal da İslam gerillalarını Amerikan ajanlığı ve Karşı-devrimcilikle suclamıyor mu? Görüyor musunuz, Halkın Kurlulusu malzemesini nereden ve kimlerden alıyor” 


(GDÜNYAYA BAKIŞ _ 


ZiMBABVE BM'NİN 153. ÜYESİ OLDU 


Mugabe ABD'yi ziyaret ediyor 


© Planlama Bakanının bir cinayete karışması genç Zimbabve hükümetini ciddi bir buhranla karşı karşıya getirdi 


Zimbabve BM'nin 153. uyesi olurken Başbakan Mugabe, pa- 
.zartesi günü açılan BM Genel Kuruluna katılmak üzere 27 kişilik bir heyetin başında New 
York'a gitti. Mugabe ABD'de bir hafta kalacak. Bu arada Washington'a geçerek Başkan Carter'la da bir görüşme yapacaktır > 

Zimbabve'nin Nisan ayında bağımsızlığını kazanmasından bu yana, bu, Mugabe'nin yurt dışına yaplığı üçüncü gezidir. 
Afrika'nın en önemli önderlerin- den ve devlet adamlarından biri olarak görülen Mugabe, ABD pezisi sırasında görüşlerini en geniş kamuoyuna açıklama fırsatı bulacaktır. 

Mugabe'nin Zimbabve'de izlediği milli birliği sağlama, Zimbabve'yi Afrika'nın tahıl deposu haline gelirme siyasetleri ve Namibya'daki (o işgale çözüm bulma çabaları, onu dünya kamuoyunda ilgiyle izlenen bir lider haline getirmiştir. 


ABD YARDIMI 

Salisbury'den ayrılmadan önce bir basın toplantısı yapan Mugabe, Carter'la görüşmesi sırasında ABD yardımının artırılması için çaba harcayacağını belirtmiştir. ABD bu yil içinde Zimbabve'ye 20 milyon dolar yardım verecektir. Gelecek yıl da Zimbabve'ye Kongreden 
30 milyon dolarlık yardım 
sağlanacağı konusunda söz verilmiştir. 

Mugabe, Carter'la Namibya' 
daki ırkçı işgale son verilmesi ve iktidarın siyah çoğunluğa devri konularını da görüşecektir Mugabe, "Yanıbaşımızda barışçı bir Güney Alrika'nın olması hem bölgenin hem “Zimbabve'nin çıkarınadır. Namibya'nın bağım- 
SiZ olmasıda Zimbabive'nih çıkarınadır. ABD'nin vu iki ülkeyle ilgili siyasetlerini öğrenmek istiyoruz” demiştir. 

Geçtiğimiz haftalarda Lusa- ka'da yapılan ateş hatlı ülketerinin (Zambiya. Tanzańya, Mozambik, Angola, Botsvana) top lantısında hem Güney Afrika yetkililerini hem de SWAPO'yu 
(Güney -Batı Afrika Halk Örgülü) bir araya getirecek bir konferans “toplanması konusu ele alındı. Mugabe, Zimbabve'nin böyle bir konferansta ev sahipliği yapabileceğini bildirdi. Mugabe, engelleri ortadan kaldırmak için gerekirse, ırkçı Güney 


, Afrika Başbakanı Pieter Bolha 


iie buluşabileceğini belirtti 

Diğer Afrika liderleri gibi 
Robert Mugabe de ABD'nin 
Güney Afrika'ya karşı daha sert bir siyaset izlemesini istemektedir. Mugabe, Carter'la ABD'nin Güney Afrika'ya ekonomik vaplırım uygulaması konusunu görüşüp görüşmeyeceğini belirtmemişlir 


ABD YATIRIM 

OLANAKLARI 
Zimbabve'nin bağımsızlığını kazanmasından bu yana Amerikan işadamları Salisbury'ya madencilik ve sanayi wanmda yatırım imkanlarını araştırmaktadır. 
Ne var ki bugüne kadar Mugabe' 
nin çabalarına rağmen üzerinde anlaşmaya varılan bir proje olmamıştır. Mugabe, ABD ziyareti sırasında yabancı yatırım olanakları üstünde de duracaktır. 


Bunun yanısıra Mugabe, hükü- 


metinin, bağımsızlıktan Önce ulaşılan tarım üretimi düzeyini korumaya kararlı olduğunu sık sık vurgulamaktadır. Diğer Afrika ülkelerine göre, Zimbabve'nin tarım üretimi düzeyi oldukça yüksektir. Mugabe hem ülkesinin hem de komşu ülkelerin yiyecek ihtiyacını karşılamak amacında olduklarını belirtmektedir. 

Mugabe, "fGierekli altyapıya sahip olduğumuz için talihliyiz. 
Bu altyapıyı korumalı ve mevcut gelişme düzeyini daha da ilerletmeliyiz" demiştir. Zimbabve de bugün 5.500 beyaz çiftçi kendi topraklarında tarım üretimi yapmaktadır. Ancak istek üzerine satılan topraklarda *kooperatifler kurulmaktadır. 


TEKERE OLAYI 

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Mugabe'nin, İnsangücü, Planlama ve Gelişme Bakanı 'Tekere'nin bir cinayete karışması genç Zimbabve Cumhuriyetini ciddi bir buhranla yüzyüze getirmiştir. 

Aralarında Tekere'nin de bulunduğu bir grup siyah, beyaz çiftçi William Adams'ın topraklarına saldırarak Adams’ sır tından vurmuştur. Mugabe, saldırıdan iki gün sonra parlamentoya yaptığı açıklamada, siyasi sonuçları ne olursa olsun, hükümetin adaletin yerini bulması için çalışacağını bildirmiş ve 


Tekere'nin tutuklanması emrini onaylamıştır. 

ZANU'nun üçüncü adamı olan Tekere, bağımsızlıktan bu yana parlamentoda, Mugabe' 
nin milli birliği sağlama siyasetine karşı çıkmıştır. Tekere beyazların hükümetin planlarını sabote ettiğini iddia etmişür. . Diplomatik gözlemciler Tekere'nin ZANU'nun gençler kanadı tarafından odesteklendiğini ve Mugabe'nin yerini almaya uğraştığını öne sürmektedirler. Tekere bundan bir süre önce de ZAPU lideri Nomo'nun ezilmesini istemişti. 

Beyazlar hâlâ polis ve mahkemelerde önemli görevler yap- 


5 Eylülde bitecek 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu ,26 Ağustos günü Kalkınma Stratejisi" sorununu görüşmek üzere olağanüstü toplantısına başladı. Toplantının takvimine göre, çeşitli ekonomik, ticari, mali ve siyasi sorunlar 5 Eylül gününe kadar değerlendirilerek, BM çerçevesinde 197 | yılından bu yana süren Kuzey-Güney diyaloğunun önemli bir aşaması olarak degerlendirilen bu toplantının kesin bir çözümle sonuçlanması beklenmiyor. Ancak. özellikle 


Yugoslavya, 


maktadır. Mugabe, bu görevlerde siyahların adım adım beyazların yerini alması siyasetini uygulamaktadır. Diplomatik gözlemciler, Oo Tekere'nin o beyazların etkin olduğu polis tarafından suçlanıp mahkemelerde yargılanmasının Tekere taraftarları tarafından istismar edilebileceğini öne sürmektedirler. 

Öte yandan bazı kaynaklar ise, Mugabe'nin böylece ZANU içinde birlik siyasetine karşı çıkanları zayıflatacağını belirtmektedirler. Yaygın kanaat Mugabe'nin bu buhranı da gerek beyazlara gerekse de siyahlara güven verecek şekilde ele aldığı yolundadır. 


© Uluslararası mali, ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirecek olan toplantı 


Tartışmalar esas olarak iki süper devlet ile Üçüncü Dünya arasında cereyan edecek 


hammaddeler, enerji, uluslar” 
arası ticaret koşulları, mali il kiler ve kalkınma sorunları konusundaki iki zıt anlayışım'bir kez daha çarpışacağı tahmin 
ediliyor. 3 

Batılı kaynaklar Genel 
Kurul süresince “77'ler Grubu" 
diye adlandırılan Üçüncü Dünvalılar (A Grubu), ABD. Batı 
Avrupa ve Japonya'nın oluşturduğu B Grubu ve Doğu Bloku ülkelerinin (D Grubu) kıyası- ya bir mücadeleye girişeceğini öne sürüyor. 

Bazı gözlemciler ise, Kuzey 
Güney diyaloğunun şimdiye 


KUZEY GÜNEY DİYALOGUNDA 
ÇARPIŞAN ÜÇ GRUP 


ÜÇÜNCÜ DÜNYA: (A Grubu) “77'ler Grubu” adıyla tanınan bu bloka aslında 119 ülke 


Venezüella ve 


rasındaki mücadeleyi fırsat kollayarak temkinli bir şekilde izliyor. Moskova yöneticileri, sözlü açıklamalarında zaman zaman Üçüncü 


Zimbabve Unşbakanı Mugabe (sağda), (uluklanan Planlama Bakanı Tekere ile ocak ayında yapılan bir (oplanlıdı 


@ Zimbabve Başbakanı ABD'nin 


Zimbabve” ye 


yardım vermesi olanaklarını araştıracak 


BM Genel Kurulu 
"kalkınma stratejisini” 


tartışıyor 


kadar yapılan toplantılarını degerlendirirken, mücadelenin yine esas olarak ABD ve Rusya ile diğer bütün ülkeler arasmda geçeceğini öngörüyorlar. 
öte yandan grupların kendi içinde de homojen bir yapıya sahip olmadığını kaydeden uzmanlar, çeşitli grupların aralarındaki anlaşmazlıkları da çözmeleri gerektiğini belirtiyor: BM'NİN TESPİTLERİ 
Uluslararası alandaki çeşitli anlaşmazlıkların kaynağında, gelişmiş sanayi ülkelerinin geri kalm.ş ülkelerle olan ilişkilerini bulak BM, bu konudaki çalışmalarını daha özele indirmek amacıyla CNUCED (BM Tiraret ve Kalkınma Konferansı) teşkilatı bünyesinde Çeşitli somut girişimler gerçekleştirdi. 
Konferansın sürekli bir yapı kazanmasından sonra, Kuzey- 
Güney diyaloğunda olumlu gelişmeler olduğunu kaydeden 
BM Genel Sekreteri, geçenlerde 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Hindistan'ın başını çektiği kalkınmakta olan ülkeler grubu esas olarak ‘Ulusal kaynakların yabancı güçler tarafından sömürülmesini önlemek; uluslararası ticari, ekonomik ve mali ilişkilerin eşitlik temelinde gerçekleşmesini sağlamak' gibi temel konularda biraraya gelmiş durumda. 119 ülkenin çeşitli siyasi eğilimlere sahip hükümetlerine rağmen 77'ler Grubu" Üçüncü Dünyanın taleplerini ifade ediyor. 
Son olarak 1979 yılında Havana'da Yapılan Bloksuz Ülkeler Zirvesinde birliklerini daha da pekiştiren bu grup, aynı yıl yapılan Manila CNUCED toplantısında da aynı ilkeler temelinde, gelişmiş Batılı ülkeler ve Doğu Bloku ül-Kelerine karşı mücadele etmişti. Petrol üreticisi Arap ülkelerinin bu grup içinde oldukça önemli bir konumu var. 


DOĞU BLOKU (D GRUBU): Sovyetler Birliği ve hegemonyası altındaki Doğu Avrupa 


\ ülkelerinden oluşan D grubu, A ile B grubu a-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KADIKÖY 2. İCRA 


MEMURLUĞUNDAN 
MENKUL SATIŞ İLANI 


Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen 40.000.-TL değerinde 
2 parçadan ibaret önden burmah direkli ağır takım vitrin ile 8 kişilik yemek masası ile 
8 sandalyesi ile 25.000 lira değerinde bir adet Saba marka faal 61 ekran televizyon halen bulundukları Bostancı Kemal 
Akgüder Sokak 2 noda açık artırma, suretiyle satılacaktır. 
Birinci açık artırma 28.8.1980 günü saat 17.00-17.15 arasında yapılacak, o günü müşteri çıkmaz veya verilen bedel muhammen kıymetlerin % 75' 
ini bulmazsa ikinci açık artırma 29.8.1980 günü aynı yer ve saatte en çok pey sürene yapılacaktır. İhale damga pulu ve dellaliye rusmu bedelleri müşteriye aittir. İlan o-Tunur, 8.8.1980 

(Basın: 5994-1093) 


Vekili 
Davalılar: 


SAR 


Dünyayı desteklemeye önem verirken; somut sorunlar gündeme gelince, Kremlin yönetimi “Kapitalizme darbe vurmadığı” gerekçesiyle bazen çekimser, çoğu zaman da B grubunun safında yer alıyor. Kremlin, sorunun “Ancak köklü çözümler sayesinde gerçekleşebileceğini söyleyerek, bütün Üçüncü Dünya ülkelerinin “sosyalist sistemi” benimsemelerini talep ediyor. 


BATILILAR: (B Grubu) ABD, Japonya Avustralya, Kanada ve Batı Avrupa'nın gelişmiş endüstriyel ülkelerinden oluşan B Grubu, halen kendi arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyor. Bu Grubun esas sorunu, ABD ile diğer üyeleri arasındaki anlayış farkları. 
Batı Avrupalılar Üçüncü Dünya Ülkeleri ile daha eşitçe bir ilişkiye girilmesi gerektiğini savunurken Washington temsilcileri eski tip ilişkilerini sürdürebileceklerini sanıyorlar . 


İLAN 
R SULH HUKUK HA 


Sarıyer Rumelihisarı Mahallesi Mezarlık Sokak 4 pafta 82 ada 10 
parsel sayılı gayrimenkulün hisarı bulunan Hermine Mazlumyan adresinde bulunamadığından Mahkememizin 980/397 say 2 
şuyu davasındaki hak ve alacaklarını korumak üzere kendisine İstanbul Barosu Avukatlarından Oktay Uzunçarşılığlu'nun kayyım tayin edildiği ilan olunur, 22.8.1980 


izaleyi 


Basın: 6000-1092) 


ILAN 


(SAKARYA ASLİYE 3. HUKUK HAKİMLİĞİNDEN) 


1979/579 


Davacı : Ömer Taşçı 

< Av. Sihni Zıvacıoğlu - Sakarya Barosundan 1- Erdoğan Aktaş (Adresi Meçhul) 

2- Rafet Aktaş m 

3- Bekir Aktaş i 

4- Celal Avci Qd 

5- Rahattin Çelik g 


Dava: Tazminat. 

Davacı tarafından davalılar aleyhine açılan Tazminat Davasında davalıların adresleri meçhul olduğundan davetiyenin. ilanen tebliği- ne karar verilmiş olduğundan yukarida isimleri yazılı davalıların 17.9. 
1980 günü saat 10.00'da mahkememiz salonunda hazir bulunmaları 
gıyap yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 


(Basın: 19973—1u95) 
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şu açıklamayı yaptı: "Kalkın makta olan ülkeler, gelişmiş sanayi ülkeleriyle kurdukları ilişkilerden bazı sonuçlar çıkar" yorlar. Üretimin, tüketimin ve ticaretin genel yapısında köklü değişiklikler, kalkınmakta olan ülkelerin gelişmiş ülkelere olan bağımlılığının tedrici olarak azaltılması gibi talepler gelişmektedir. Kalkınmakta olan ülkeler, dünya ticaretinin ve sanayi üretiminin belirli bir peyın- dan hâkça yararlanmak istemektedirler.” 

Kurt Waldheim'ın bu açıklamasında, daha sonra, Üçüncü 
Dünya ülkelerinin teknolojik özerklik ve uluslararası mali dengeler konusunda da çeşitli şikayet ve talepleri olduğu belirtiliyor. 

KALKINMA HIZI VE NÜFUS 

Üçüncü Dünya Ülkeleri, Kuzey ile Güney arasındaki uçurumun belirli bir süre içinde kapanması veya azaltılması amacıyla, az gelişmiş ülkelerin ortalama kalkınma hızlarının yüzde 7-7,5 olmasını savunuyorlar. 
Ancak, Washington ve Batı Avrupa başkentlerindeki hükümet yanlısı iktisat uzmanları bu oranı aşırı bularak, kısılmasını talep ediyor. 

Öte yandan 77'ler Grubu uzmanlarının hazırladığı bir teknik rapora göre, Üçüncü Dünya Ülkeleri yıllık nüfus artış oranını yüzde 2,5 ile sınırlayabilirlerse, kalkınma hızlarını ve kişi başına düşen milli gelirlerini olumlu ve sağlıklı bir şekilde artırabilecekler. 


BÜTÜNSEL VE SÜREKLİ 
GÖRÜŞMELER 

İki grup arasında çözüme ulaşamamış olan er. önemli konulardan biri de görüşmelerin biçimi ve içeriği. Kuzey-Güney diyaloğu çok yönlü ve çeşitli konuları içerdiği için görüşmelerin gündemlerini ve takvimlerini açık bir şekilde tespit etmek ya da gündem konusunda anlaşmaya varmak her zaman kolay olmuyor. Çünkü, 
Üçüncü Dünya Ülkeleri, soruna bütünsel ve sürekli bir açıdan bakarken, gelişmiş sanayi ülkeleri birkaç küçük değişiklikle diyaloğu olumlu bir şekilde sonuçlandırabileceklerini sanıyorlar. İşte "'Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen" tartışması- nın özü burada yatıyor. Üçuncü 
Dünya temsilcileri, sorunu bir düzen meselesi ve köklü değişiklikler meselesi olarak gündeme getirirken, gelişmiş sanayi ülkeleri birçok küçük yardımla varlık nedenleri olan eskimiş düzenin kaldırılmasına, hatta bazı kısmi değişikliklere uğramasına bile izin vermek istemiyorlar. 

ANA KONULAR 

3 hafta sirecek olan BM 
Genel Kurulu toplantısı gündeminde ilk madde olarak yine enerji sorunu var. Bu konuda petrol üreticisi ülkelerin tutumu büyük ölçüde tayin edici olacak. 

Uluslararası ticaret yasalarındaki değişiklik talepleri ve üçüncü Dünya Ülkeleri üzerin: 
de uygulanan çeşitli baskı ve kısıtlamaların kaldırılması. için mücadelenin devam edeceği sanılıyor 

En sert tartışmaların ise mali sorunlarda geçeceği tahmin ediliyor. Bu konuda tartışmanın esas olarak A ve B grup: 
ları arasında geçmesi bekieniyor 
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(i: ştarafı 3, Sayfada) 
tramvay var. Taksi şoförlerinin büyük bir ço-Zunluğu nedense(!) çalışmıyor. Otobüsler tramvaylar, taksiler ağır aksak kentin mèrkezindeki Polonya Birleşik İşçi Parlisi Merkez Komitesi binasına doğru ilerliyor. Adeta süzülüyor ulaşım araçları nazlı, nazlı. Araçların içinde tek tük yolcular var. 

Gdansk'ta görüşmelerin yeniden başlaması için faâliyet sürüyor. Jagielski, Varşova'dan dönmüş, soluğu grevin kalesi Lenin Tersanesinde almış. Biraz sinirli görünüyor ama suküneti korumaya çaba gösteriyor. İşçiler güleryüzle karşılıyor Jagiclski'yi. Ve hükümetin adamı hemen söze başlıyor: "İşçi temsilcileri ile görüşmelerin sürdürülmesi için olumlu koşulların yaratılması gerekir. Bu koşulların başında da temsilciler komisyonunda (MKS dememek için kendisi zor tutuyor) görev alan üç aşırı unsurun görevlerini başka arkadaşlara bırakması geliyor. Lech Walesa, Gwiazda ve bayan Anna görevlerini bir an önce başka arkadaşlara devretmelidir." 


Lech Walesa, bıyık altından gülerek dinliyor bu yeni teklifi. Toplantıya ara verip, avlu- ya çıkıyor MKS üyeleri. 17 bin tersane işçisi anında bir genel kurul topluyor. Walesa durumu açıklıyor: "Arkadaşlar görüşmelerin sürmesi için böyle bir koşul öne sürüyorlar. Eğer siz hemjfikirseniz ve görüşmelerin bu şekilde devamından yanaysanız, ben görevimden ayrılmayı (burada hafifçe alaycı bir gülümseme alır yüzünü) kabul ediyorum. Hazırım." Walesa cümlesini daha bitirmeden binlerce işçi "Wale sa, Walesa" diye tempo tutuyor. Ve dagielski'- 


nin önerisi oy birliği ile reddediliyor. 
Hükümet... 


| Hükümette büyük değişiklikler oldu. Gie- 
(Baştaranı 3. Sayfada) 


Gierek'in yönetim içindeki gücünün zayıfladığı bildiriliyor, Res- 


bunün 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
rehinelerin serbest 


Gdanek' ta işçi fırtınası sürüyor 


rek baktı olacak gibi değil, büyük büyük sö etmeye başladı. Aklı gücü işçilerin ta mesinde. Grevciler hükümete Karşı Kremlin ve Gierek grevcilere karşı mücadele ediyor. Adım adım... Sıkıştıkça da zorunlu olarak geri çekiliyor, taviz veriyor. Şimdiye kadar hep böyle oldu. 
İKİNCİ ZAFER 

Salı sabahı işçiler ikinci başarılarını kazandılar, yeni hükümetin temsilcisi olarak Jagielski yine çıktı. Lech Walesa'nın karşisına. MKS temsilcisi taleplerini yeniledi. “Eğer bizimle yeniden görüşme masasına olurmak istiyorsanız, Gdansk'ın Polonya ve dış dünya ile irtibalı sağlansın. Bu bir, ikincisi görüşmeler radyo- dan naklen yayınlansın; 7 Ş 

dagielski, siyonist tüccarlar gibi pazarlığa başlıyor. Olurdu, olmazdı.. Ama MKS kaya gi- 


| 
| 
| 
| 
bi. Belli ki istediklerini almadan bir adım at- 
| 
| 


er ver- değil, 


mayacaklar. Sonunda Jagielski pes ediyor. 
Gdansk'ın hem diğer Polonya kentleri, hem de dış dünya ile telefon, teleks bağlantısı kuruluyor. Gdansk Devlet Radyosu da görüşmelerin ilk 20 dakikasını naklen, daha sonrasını banttan yayınlamaya evet diyor. 

şikliğinden sonra bu, işçilerin kazandığı ikinci zafer, Gdansk artık dış temaslarını sağlıyor. İşçiler çok memnun. Görüşme masasında kazanacaklarına inanıyorlar. 
Güvenleri tam. Ama ihtiyatı elden bırakmıyorlar. 

Walesa'ya yaklaşıyor bir işçi. Ve şöyle konuşuyor: “Bak Lech, ben pilol değilim. Ucak kullanmasını bilmem. Peki bu adamlar hükümele geçmiş. Hükmelmesini bilmiyorlar & Neden ısrar ediyorlar ki? Uçak düşmez mi?" 
Walesa gülerek arkadaşının endişelerini yatıştırıyor: “Biz düsürmeyeceğiz!" 


MR a ee 


İran'da... 


ile Kürt ayrılıkçı örgütleri arasmda Çalışmaların şiddetlendiğini bildirdi. 


bi- 


mi PAP Ajansı "Bundan böyle kollektif hir liderliğin Polonya nın sorunlarına çözüm bulacağını"' ileri sürdü. 

Polonya Maliye Bakanının ilk kez pazartesi gecesi radyo-televizyondan yaptığı konuşmada ülkenin ekonomik ve mali durumu konusunda «ayrıntılı ve sayrlara dayanan bilgiler vermesi de Varşova yönetiminin yumuşadığına dair kanıt olarak gösteriliyor. Maliye Bakanı, Polonya'nın 
20 milyar dolar dış borcu olduğunu söyledikten sonra "işbırakımının bir an önce son bulması gerektiğini'' ileri sürdü. 

Batılı kaynaklar, Polonya'daki son gelişmeleri işçilerin ikinci zaferi olarak değerlendirirken, 
TASS Ajansı, "Polonya'nın sos- 


rakılacağı anlamına gelmediğini belirtmiştir. 

Sovyet—İran ilişkilerini ele alan Kutbzade "Sovyetler Birliği'nin daha önce İran'ı çökertip, sonra da onaistediği şeyleri kabul ettirmek için gırtlağına yapışacağını" söyledi. 


İRAN KÜRDİSTANI'NDA 
ÇATIŞMALAR 
ŞİDDETLENİYÖR 
Tahran Radyosu, Kürdistan bölgesinde hükümet (kuvvetleri 


Çetin Altan: "Skandal ölçüsüne 


. Bu konuda yayın yapan Kahire Radyosu, İran ordusunun Kürtlerin etkinlik merkezi olan Mahabat kentini kuşatmaya başladığını, İran Devrim Muhafızları ile Kürt kuvvetleri arasında silahlı çatışmaların şiddetlendiğini bildirdi. Aynı radyoya göre, 
İran'ın kuzey-batı kesiminde hükümet: kuvyetleri ile Kürtler arasında çıkan çalışmalarda 2 
Kürt öldürüldü. 


İstanbul'da... o 


(Baştarafı 3. Sayfada) 
3 adetde 1.65 mm. 
Çapında mermi kovanı bulundu. 


KENDİLERİNE POLİS SÜSÜ 
VEREN FAŞİSTLER 
ETLİK'TE EV BASIP ÜÇ 
YURTTASI KATLETTİLER 

Başkentin Etlik semti Yükseltepe Mahallesinde saat 23.30 sıralarında bir eve gelen bir grup faşist evdekilere polis olduklarını ve arama yapacaklarını söylediler Daha sonra içeri giren saldırganlar evde bulunan sol görüşlü üç yurttaşı silahla etkisiz hale getirdiler. Kimlikleri belirlenemeyen faşistler açtıkları yaylım ateşi sonucu Mürsel Gödek, Mustafa 
Vural ve Musa Vural'ı öldürdüler. 
Yetkililer olay yerinde 5 adet boş mermi kovanı olduğunu bildirdiler. 

Öte yandan Ankara'nın Akdere semti Ortakapı mevkiindeki bir eve yapılan bombalı ve silahlı saldırı sonucu Selahattin Sevinç adlı sağ görüşlü bir kişi öldürüldü. Yetkililer saldırganların arandığını belirttiler. 


ÜNYE'DE BİR İMAM 
40 KURŞUNLA ÖLDÜRÜLDÜ 

Ordu'nun Ünye ilçesinin İstiklal köyünde imamlık yapân 
Yaşar Aksu kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından 40 
kurşunla öldürüldü. 

Ünye Emniyet Amirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre önceki akşam saat 18.00 sıralarında çevrede MHP'li olarak bilinen 
45 yaşındaki Yaşar Aksu'ya bahçesinde fındık toplarken ateş açıldı. Yaşar Aksu aldığı 40 kurşun yarasıyla olay yerinde öldü. 
Olay yerinde yapılan aramada ise 
100 adet boş mermi kovanı budundu. 

ADANA'DA 


Altıncı Kolordu ve Adana, K. 
Maraş, G.Antep, Adıyaman ve 
Hatay illeri Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından kamuoyuna yapılan açıklamada 18 Temmuz 
18 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda toplam 21 
kişiyi öldürmek ve çeşitli olaylara karışmaktan sanık 54'ü sol, 20 
si sağ görüşlü ve 15'i de belirsiz olmak üzere 89 kişinin yakalandığı belirtildi. 

İZMİR'DE 7 DEV—SOLCU 

YAKALANDI 

Güvenlik kuvvetleri İzmir'de 
7 Dev-Solcuyu 3 tabanca ve patlayıcı maddeler ile birlikte yakaladılar. 


` Savcısının katili Erzurum'da... 


(Baştarafı I. sayfada) 
“Bu olaydan sonra Erdem Şenocak ve Ertuğrul Alpaslan tarafından Kayseri'nin bir köyüne gönderildiler. Bir müddet sonra Ankara'ya çağırıldılar. Yaşar Astek, Erdal ve Cemal,Karadeniz bölgesine gönderildiler. Bu dönemde Şevkat Çetin'den gelen emirler Erdem Şenocak aracılığıy: la bunlara iletildi. Buralarda bu şahıslara birkaç olay daha yaptırıldı fakat mahiyetini bilmiyorum. Tekrar Ankara'ya döndüler. Bu defa Erzurum'a gönderildiler, Erzurum'da şu anda ETKO dosyasında mevcut olan bazı yaralama ve bombalama olaylarına karışıyorlar. Ayrıca Erzurum' da kendilerine yeni nüfus hüviyet cüzdanları veriliyor.” 
YAŞAR ASTEK YANIMA GELİYOR al; ee Erzurum'da bu işlerde kullanılmaktan bıkmışlar, kaçarak Ankara'ya geldiler. Yaşar'la ben yeni taşınmış olduğumuz Talatpaşa Bulvarı 146/6' < daki Hukuk Masasının yanında bulunan Sönmez Kıraathanesinde karşılaştım. Benim yanıma geldi. Ben kendisini tanımıyordum. O beni birkaç defa görmüş. 
Halimi hatırımı sordu. Ağlamaya başladı. 
Ben kim olduğunu ve neye ağladığını sordum. İsminin Yaşar Astek olduğunu söyleyerek yukarda anlattığım olayları anlattı. Teslim olmaya geldiklerini, yaptıklarının tümünü polise anlatsa dahi en azından onbeş gün işkence göreceklerini söyledi. Kendisine yardımcı olmamı istedi. 
Ben kendisine bir miktar para verdim. Anlatlıkları konusunda bilgim olmadığını, kendisini Erdem Şenocak'la buluşturabileceğimi söyledim. Yaşar bana kendisini Erzurum'a gönderenlerin Erdem Şenocak ile Ertuğrul Alpaslan olduğunu, bu yüzden Erdem'den korktuğunu söyledi. Ben de kendisini teskin ederek, benim yanımda kendisine bir şey yapılamayacağını, bu- meseleye muhakkak bir çözüm bhulabileceğimi söyledim. Birlikte ÜGD Genel Merkezinin bulunduğu Demirtepe'ye gittik.” 


BİZE SORMADAN NİYE GERİ GELİYORSUNUZ? 

RDEM Şenocak burada bağırıp çağırmaya başladı. "Ben ne yapayım, rahat yeri bırakıp geliyorsunuz, bize sormadan neye geliyorsunuz” şeklinde sözler sarfetti. "Birkaç gün bekle ben sana gerekli cevabı"veririm” şeklinde oyalamaya çalıştı. Birbuçuk saat kadar cebelleştik, Ben kendisine müdahale ederek bu şekilde konuşmaya hakkı olmadığını ihtar eltim. Bunun üzerine sakinleşerek kalacak yeri olup olmadığını sordu. Yaşar kalacak yeri olduğunu söyledi. Erdem de bunun üzerine, "Ben Mustafa Mit başkan- la bir görüşme yaparak milletvekilleri aracılığıyla senin işkence görmemeni sağlarım” dedi. Bu konuşmanın olduğu tarih. 
27 Şubat 1979 idi. 

“Ben 28 Şubat gecesi polis tarafından gözaltına alındım. Bu arada Erdal ve Cemal yakalandı. Yaşar ise kayıplara karıştı. Erdal Şubede intihar etmeye kalktı. 
Bileklerini jiletle kesti. Bu çocuklar 18- 
19 yaşlarındaydı. Cemal ve Erdal polise 
Erdem Şenocak'ın ismini vermişler. Erdem kaçmaya başladı.” 

OGLUM SİZİN YÜZÜNÜZDEN 
KATİL OLDU' 
“MA ayının sonlarında Yuşar Astek'in babası yanıma gelerek ağlamaya başladı. Ben kendisine niçin ağladığını sorunca, “Allah hepinizin belasını versin. Sizin yüzünüzden oğlum eli &anlı katil oldu. Altı aydır yüzünü görmediğim halde polis ikide bir beni gözaltına alarak oğlumun nerede olduğunu soruyor “ dedi. Ben de oğlunu bularak polise teslim edeceğim konusunda teminat verdim. Giderken, "Size pek güvenim yok,ama sen daha yeni gelmişsin. Bana böyle çok sözler verdiler ama hiç birini yapmadılar. Ama sana güveniyorum” diyerek gitti. Şimdiye kadar bunun gibi biri olan Ercüment Gedikli'yi teslim etmiştik. Ama onun babası albaydı. 
“Ben bu arada Yaşar'ı aramaya başla- 


27 Ağustos 1980 


dım. Teşkilatlandırma sekreteri olan ve kaçaklarla ilgilenen Mahir Damallar'ı sıkıştırmaya başladım. “Bu adamı bul getir” diye. Mahir Damatlar da bu meseleyi halledeceğine dair bana teminat verdi.” 
YAŞAR YURT DIŞINA KAÇIRILDI 
İR müddet sonra Yaşar'ın, benim teslim etmemem için. Mahir Damalların emriyle yurt dışına gönderildiğini öğrendim. Bunu öğrenmem şu şekilde oldu: 1979 Haziran ayı içinde Eskişehir Hukuk Masasını denetlemek üzere Eskişehir'e gittim. Eskişehir Hukuk Masası Başkanı olan Eğitim Enstitüsü öğrencisi İsmet Kenan, Yaşar'a Mahir Damatlar'ın emriyle pasaport yaplırdığını ve Avrupa ya lurlar düzenleyen bir firma ile Avrupa'ya gönderdiklerini söyledi. Bu pasaportu şöyle yapmışlardı: Ülkücülerden birine pasaport aldırıyorlar. Bunu İsmet Kenan'a teslim ediyorlar. Pasaportun üzerin-, deki resmi sökerek Yaşar'ın resmini yapıştırıyorlar. İsmet Kenan'ın nüfus idaresinde çalışan ablası vasılasıyla resmin üzerine soğuk damga vuruyorlar. Mahir Damatlar'ın gönderdiği 2000 mark dövizle yurt dışına gönderiliyor. Gönderilme sebebi ise, benim taşradan gelen herkese Yaşar'ı sormam ve bulduğum zaman les lim edeceğime dair ettiğim yemin. Eğer Yaşar teslim edilirse kendilerinin adını vereceğinden korkuyorlardı” 
TAŞOVA SAVCISININ KATİLİ 
ERZURUM'DA SAKLANIYOR 
AP ŞOV A Savcısını öldürmekten aranan Muhittin Gündoğdu, ÜGD eski Genel Yönetim Kurulu üyesi Haldun Taşova'nın akrabasıdır. Haldun Taşova, Gazi Eğilim mezunudur ve şu anda MHP kurmaylarındandır. Muhittin Gündoğdu savcı vurulması sırasında Taşova'nın başkanıydı. Aranmaya başlayınca Ankara'ya gelip Haldun'la görüştü. Kendisini Trabzon'un bir köyüne gönderdiler. Birkaç ay sonra tekrar Ankara'ya geldi. Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakalanmış olduğu Bahçelievler'deki evde kaldı. Sonra Erzurum'dan gelen Atatürk Öğrenci Yurdunun başkanıyla Erzurum'a gönderildi. Kendisini en son 
1979 Temmuzunda gördüm. Şu anda 
yine orada olduğunu tahmin ediyorum. 
Kesin olarak bilemiyorum, ama orada olduğunu duydum.” 
VEDAT KASIMLAR 
40MM EMLEKETİ olan Malatya'da yakalandı. Buraya ÜGD Genel Yönetim Kurulu Üyesi Osman Katipoğlu tarafından gönderilmişti. Fakat yakalanınca onun adını vermedi.” 


m 


varan iddia ve açıklamalar” “MHP yöneticileri... 


yalist sisteme ne denli bağlı" ol- 


duğunu; anlatan Dir ruya si e K eT Baştarafı |. sayfada) güçlerini saf dışı ederek, zan al- trmadan Yurtaslan'ın anlai- kamlara salaşacaklarına başbuğ- girip, hapiste çürümeyecektir. 
A TASS, bu EEST, denien mEnE aimava PONEI ET i bund z t m tinda birakarak sorumluluktan tığı cinayetlerin hesabını ver- luk iaslamaktan vazgeçip elle- Cesetlere basarak politika yapa- 
“Batılı emperyalistleri kargaşa- . “Yasa” dişi eyl maya e ED iy ni yayınlanmakta olan “İti- kurtulmayı amaçlayan bu saçma (o melidirler. Yurtaslan, MHP rinin kanını silmelidirler. Ata- mayacaklardır. Suç örgütü kur-İkvçikarmak ya ali EA kimin yararlana ileceğini Lil yok gibidir. na Mil ea m al sapan suçlamalar (o karşısında © yöneticilerinin adam öldür. türk milliyetçisi, (Cumhuriyet maktan vazgeçip siyasi parti € ; yi | 2 yer a aç atarı = isli makamlz 3 ay ütünü atli ü i "i i 3 i 7 Imaya alışmalıdırlar başka yolt nun pa er : k Dinini y ae P aa ele ilgili makamların se: kalmayıp düğünü, katliam düzenledi- çocuğu binlerce gencin yaka- ©“ y: Şi şxa y kilde u ei si ii Gi bah hepi ei TEF ra Sal paniğe kapılan MHP yyenm-tepkiyi “gösterecekleri ini, canilere silah, para ve sim bıraksınlar. Ellerine iai ları yoktur. Zorbalık yolu tikan-POLONYA SINIRLARINDA nemden ne zaman şeker bahşişi koparmak is Aa prania ir- yöb itildrinin beni de hedef a- kuşkusuzdur. 3 E sağlâdığını, avukat tuttu- verip suç işlettikten sonra mışlır. Türk halkı kendilerine M VRA likte oturup ellerini aça aça dualar eder, sonra da bahçtyanın lan sataşmalarda bulunmaları “LAN Yurtaslan'ıhiğ görme- ğunu, firar planladığını yar- hapishane köşesinde çürüt- gerekli'dersi verecektir." 
Büksel'deki NATO kezi dinden imandan: yoksun bir gavur olduğunu söylerdi. ve yalanlarında ısrar etmeleri ba- dim. İtiraf'larını gazeteden İzli gıçlara rüşvet ve kadın teklif mekten vazgeçsinler. 
me yi 1 A Aİ pa ; eni a çok poru e Ear Yaa zı noktaları açıklamamı zorunlu yorum, Anlattıklarının önemli ettiğini, kaçakları NET "7 MHP'nin suçlu kimliği KAYIP— Nüfus Hüviyet Cüzdanı-Varşova Paktı askeri kuvvetleri p RET a E EEN A e E msrasn ËM. Mamak firar olayında lik düzenleyip koruduklarını, açığa çıkmıştır. Palavra ve mı ve ilkokul diplomamı kaybetpi iai i ie s delgi iyi > iii z LL Idüğu gibi somut olaylarla doğ- iş - blöfl sektir. tim. Hükümsüzdür, ai isinde poen Aya 'Ama zavallı evlatlık bir akşam üstü kümeslerin urkasında, da. Bakanlığını ve Emniyet Ge e w AA aa imali MM e Bu tür EMO RIAS M. Said Taşkale nn KAME yı e ee nA bahçıwanla öpüşürken yakalanmışlı. 7 J r nel Müdürlüğünün. yasal Ve gele- yargı organları ve Sıkiyönelim yorsa, Yurtaslan kadar dürüsi alınmaz. Arlık kimse başbuğ s askerin katılacağı bir askeri ma ` “Çağdaş düşünce akımlarına karşı, demokrasisi yelerince neksel işlerliği dışında timler makamları tarafından da ciddiye irki eler Vodas il taslak l S Ea FET, E nevra daha düzenleyecek. Polon- gelişmemiş toplumlarda lek yanlı koşullanmalar yaratmak Keans BIKA DNES n i n ) ve yürekli iseler Yurtaslan .ile taslaklarının ve onların silik KAYIP— Nüfus Hüviyet cüz- ya sınırına 95 kilometre uzaklık- tan medet ummak, sanıldığı kadar aşılmaz bir güvence değil TE operasyon vapiiai Bil- alınıp Mar Kl le aai kamuoyu önünde bunları tar- kopyalarının keyfi. için adam danımı kaybettim, Hükümsüzdür. 
ta yapılacak olan manevranm zi alen a e turma açılmıştır. Açıklamalar (o tışmalıdır. Boylarını aşan ma- Öldürüp, kardeşlerinin kanına Hüseyin SAĞIROĞLU 


MHP ile sağ örgütlerinin ilişkisini ve iç içeliğini ortaya koyan değerli bilgileri içermektedir. Bu 


Polonya'daki işçi eylemleri ile 


5 S "Hitler Hitler olduğu zaman, Alman ordularının hem de- 
bir bağlantısı olmadığı öne sürü- 


m > 5 $ rev ekipleri daima'oluşturulmuşmokratik güçlerin, hem de Sovyetler'in ordularını yere serebi 


tur ve oluşturulacaklır. Hizmet 


Avukat Mikhail Erk... 


lüyor. leceğine inanıyordu. On iki yıl dayanabildi. b i : a d 9 . 3 ) unu gerektirir. Bunun dışında- a k f iie x Š heer "Batı Almanya'nın tozunu havaya savurmuk isteyen kişi- e TTAN RERS ae m e ii , yanlardan da biz hesap sorarız" diyordu. 
ler bulunsa, bugün yeniden bir Hitler'in uç vermesini ola kı, İs yalandiz 3 ha ya i ri Mere RA Ve ù, Çalıştığı her yerde MHP'lilerle ilişki kurarak __ Açıksaçık konuşmaktan çok hoşlanırdı. 
Frankfurt isleyebilirler... Bu kez hesabını on iki günde görmek için. ir p ize, TASA KAPLMISIITCIT: ODUNU onları örgütleri; Bütün derslerinde müstehcen şeyler anlatırdı. 
eoe F »* * 2-Birçok suç örgütünün üze- saptırmak, suçu üstlerinden at- “HP hükü idö ind z i ''Okulda faşist olarak tanınan ve öğrencilere sal- 
(Baştarafı 1. sayfada) < ii A rine giden, bu arada MHP'ye mak gayretiyle yeni senaryolar CHP hükümeti döneminde 3 ay mazeretsiz ola- d Heri Yn ürklü m TÜRKÇE YAYIN "Her şey öyle lek yönlü değildir pek... Bazı koşullanmalar bağlısuç örgütlerini çözüp adale- uydurmak çabasındadırlar. rak göreve devam etmediğinden müstafi sayıldı dran Hüseyin Yazıcı, Osman Kürklü, Levent Yükkf rt K unun ise çift yönlü düşünmeyi engellendiğindengiltiğini sandığı he- te teslim eden şerefli polis örgü- |“ ri ının zorlama ile kale- | Ve İsisleri Bakanlığındanuzaklaştırıldı. sel ve Satılmış Çayırlı ile yakın ilişki içindeydi. 
7 b denk Na za Meme defin tersine de koşabilir... Güner eonun (yoreylileyme: Ties Ml ir a e Klan AP hükümetinin kurulmasıyla birlikte, İçişleri RARAN z à 
Türkçe _ olarak verdiği ilgili kenan diyerek N ST TE SA kh z = 3 Bakanlığı Müsteşarı Durmuş Yalçın'ın yardımı ile ASIL GEÇMEKTE İDİ? 


öte anlam taşımaz ve bunu kimse yutmaz. Eğer öyle ise sayın 
Öymen ile Yurtaslan'ın Almanya'da birkaç gün önce yaptıkları konuşmaya ve sayın Öymen' 
in buna dayanarak gazetesinde yaptığı açıklamalara ne buyrulur?. Zırvada ölçü aranmaz ama bu derece zırvalamak ayıp olmuyor mu? 

WG— 


, Ali Yurtaslan'ın itiraflarının 31 Temmuz 1980 
günü yayınladığımız bölümünde Mikhail Erk'in adı şu şekilde geçmekteydi: 


“Bahçelievlerdeki bir banka soygunundan dolayı yatmakta olan Ercüment Dağıstanlılar'ın kurtarılması için de şahitler tehdit edilmiştir. Bu olayda Oran Sitesinde arabası gaspedilen şoför, Avukat Mikhail Erk'in Ulus'taki modern iş hanın- daki yazıhanesine getirilerek kendisiyle konuşulmuştur. Bu şoför, Çankaya'da Farabi takside çalı- 


"Türkiye tek yanlı koşullanmalarda arayacağı güvenceyi, daha esnek ve daha çağdaş bir cumhuriyelçi yaklaşımıyla, toplumsal dengelerini güçlendirmede arayabilse, boşu boşuna 


iğneli fıçilar içinde çalkalanma durumunda kalmaz. 
* * 


haberde şöyle deniyordu: 
"Sevgili, dinleyiciler, Federal Almanya'da son haftalarda bir “Bozkurt Davasıdır' gidiyor. 
Aşağı Saksonya Anayasayı Koruma Örgütü hatta ' kurt'adı altında bir MHP örgütü olmadığını, asıl tehlikenin solculardan geldiğini ileri sürmüştü. Oysa Türkiye'de çıkan Aydınlık gazetesi, haftalardan beri Ülkücü 


tekrar eski görevine iade edildi. 
MESLEK YÜKSEK OKULUNDAKİ FAALİYETLERİ 

Ankara Meslek Yüksek Okulunda 1977-78 döneminde Mikhail Erk'in sivil savunma öğretmenliği yaptığı sırada aynı okulda öğrencilik yapmakta olan bir okuyucumuz, gazetemize yazdığı mektupta şunları anlatıyor: 

"İkinci MC hükümetinin kurulmasından sonra Meslek Yüksek Okulunda sivil savunma hocası olsrak ders vermeye başlayan Avukat Mikhail Erk, 


kimsenin haddi değildir. Hele suçluların hiç değildir. Bu görevlileri savunmak bugünkü hükümete ve İçişleri Bakanlığına düşer. 
Polislerin işkence yaptığına inanılıyorsa cezalandırılmalı ya da onlara uzanan diller susturulmah. Bu diller ortağının ve destekçisinin ağzından sarksa bile. 

"3-Ali Elverdi, kafasına ayar- 


“AYDINLIK gazetesi basın larihinin en ilginç gazeleciliğini'yapıyor... Ve sorumlu kişilerden ne bir ses çıkıyor, ne de bir nefes... İddialar doğru mu, yanlış mı, eksik mi, abarimalı mı, yeni mi, eski mi, bilmiyoruz... Suçlama ve polemiklerle fırsal düşkünlüğü yapma yerine, elbirliğiyle durum açıklığa kavuşturulmalıdır. 


Türk kamuoyuna çok 


j A A a üs Sıkıyi i serli ilgiler öz şıyordu. Burada ne şekilde ifade vereceği anlatıl-Gençlik Örgütünün Eski Hukuk "Bunu islemek her valandaşın hakkıdır... Sayın liderler A AE EAER Akani e e özde derslerinde bol bol kendisinden ve faaliyetlerin miş, aksi takdirde öldürüleceği söylenmiştir. Bu Masası Şefi Yurtaslan'ın itirafla- lütfen bir şeyler söyleyiniz ve söyleyecekleriniz lütfen ciddi haa oranlara kdr yin ki Ya AS Yü a den sözetmekteydi. tehdidi yapanlar Erdem Şenocak ve Fatih Kirişçi- e hande yayınlıyor ve belgesel olsun..” 5 onları etki ve gölge allında SETE in BE AT YER Al li döneminde Türkeş'in yanında yer oğlu idi. Ayrıca Avukat Mikhail Erk-de oradaydı. 
Ali Yurtaslan şimdi Almanya'da. — — 2s pi ERN e N f ; p rá EES Ae > aldığım için ordudan atıldım. Bana vir şey olmadı Şahidin bu tehditten son l ifad diğini 

ini p . mayı amaçlayan, namuslu, dü- kendi suç örgütlerinin elema- G x EZ e . u P OORDRA RE e rl ji Sosyal Demokrat Partinin hafta: Muzaffer Erdost: Anayasayı Giy E a CE N ve kavgama devam ediyorum. Gün gelir bizi ko- bilmiyorum. 


lık yayın organı olan Vorwaerts, 
Ali Yurtaslan'ın itiraflarını geçen hafta bir özet halinde verdi. 
Alman ARD televizyonunda 
(yani birinci Alman televizyo- 


nunda) yarın akşam saat 22.30 


da "Günün Konuları" programında Ali Yurtaslan'la bir konuşmanın yer alacağını öğrendik. Aynı şekilde Spiegel dergisi de Ali Yurtaslan'la bir mülakat yapmış bulunuyor. Önümüzdeki günlerde, daha doğrusu yarın- dan itibaren, okumak kabil olur, herhalde. Köln Radyosunun da 
Ali Yurtaslan'la yaptığı bir görüşmenin yakında yayınlanması mümkündür." 


KAYIP— İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinden aldığım öğrenci kimliğimi kaybettim. 
Hükümsüzdür. 

k; Nurperi İRTAN 


BAŞSAĞLIĞI 


‘Değerli ağabeyimiz Sa- ` dullah Korkmaz'm annesi 


Hatice Körkmaz 


vefat etmiştir. Ailesine ve 
» yakınlarına başsağlığı dile- 


TİKP Beyoğlu ilçe örgütü 


tölerden öğreniyoruz. . Oysa, 


masıdır. 
Anayasal düzenin yerine, faşisi 


yargı önüne çıkarlılması gerekir. 


tirmezse, ve eğer siyasal iklidar ması için yetkilerini kullanmaz 


(Baştarafı 3: Sayfada) 


sözleşmeler ile saat ücretlerine 
200 lira ım almıştı, Ancak sözlesmenin imzasının hemen ardın- 


nån zam büyük ölçüde değer kayhetmiş, bunun 
:KSİF Sendikası daval vesla uğranılan kaybı gidermek 


işletmemiş olmanın sorumluluğu” 


Demokrat gazetesinde yazan Muzaffer Erdost, üGD Hukuk Masası Şefi Ali Yurtaslan'ın rak "Faşist hareketin eylemleri ile, örgütü ile birlikte olduğu kadar, siyasal amaçları yönünden de yargı önüne çıkartılması gerektiğini" belirterek şöyle yazıyor: "Şimdi, Aydınlık gazelesinde yayınlanan kında bazı kuruluşların tahkikat açlığını ve lahkikalın bu 'İtiraflar'da adı geçen şahıslar açısından ele alındığını gaze- 


yalnızca kişisel sorumlulukları açısından değil, bu suçların işlenmesinde aracı olan örgülüyle birlikte ve siyasal amacı açısından bir bütün olarak ele alınması ve lahkikala bu doğrultuda başlanması zorunluluğu vardır. Çünkü, “İtiraflar'da belirtilen en önemli noktalardan biri, faşisl harekelin parli ile faşist gençlik örgütlerinin ve faşist meslek ve bu arada işçi örgütlerinin bir arada ve birlikle calıslığının acıklanmış ol-Ve gene, 


sa ve nasıl bu siyasal amacına ulaşmak için ülköölçeğinde eylemli kalkışma halindeyse, eylemlerin bir bülün olarak, örgütü ile birlikte olduğu kadar, siyasal amaçları yönünden de 


“... Eğer siyasal iktidar bu iloğrulluda görevini: yerine ge- 


harekete geçirmez, emir verme yelkisini kullunmazsu ve eğer Cumhuriyet. Başsavcısı gecikliği kamuoyunca benimsenen bu -görevini artık erfelemeksizin ve 7 i se Anayasanın kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmemiş olurlar ve dolayısıyla Anayasayı kısmen de olsa işletmemiş olmanın sorumluluğundan kendilerini kurlaramazlur. v5 


Teksti 


“İtiraf "larıyla ilgili ola- 


"İtiraflar' hdh- 


'İtiraflar'da adı geçenlerin, 


faşist hareketl; Raşjlwarolan devleti geçirmeyiğimaçlıyor. 


bu doğrullüda tahkikat açıl- ve kendisine bağlı organları 


duyarlılıkla yerine gelirmez- 


ė için işkolu sözleşmesine ağırlık vermişti. 

Konuştuğumuz TEKSİF yöneticileri, Ocak ayında alınan 
200 liralık ücret zammının devalüasyon ve fiyat artışları dolayıanda 113—115 liraya amaçlarının işkolu sözleşmesi ile bu kaybı karşılamaktolduğunu belirtiyorlar. 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Örgülü, Ali Yurtaslan'ın bıraktığı gibi duruyordu. Örgütün ismi, görevleri, örgüt elemanları hep aynı idi. 

SIKIYÖNETİM DE Mİ “YALAN VE 

TERTİBİN" İÇİNDE? 

“Dün gazetelerde Sadi Somuficuoğlu' nun MHP adına yaptığı bir açıklama yayınlandı. Somuncuoğlu, Ali Yurtaslan'ın ilirafı için 'Külliyen yalan ve tertiptir' diyor. 

“Şimdi soruyoruz: Ankara Sıkıyönetim Komutanlığının bildirileri de bu 'yalan ve terlibin' bir parçası mıdır? Tutuklamaları yapan “Askeri Mahkeme de bu 'lertip ve yalanın’ içinde midir? Yoksa bütün bunları yapanlar da 'Sıkıyönetimdeki çürük yumurtalar’ mıdır? 

“Ali Yurtaslan'ın ÜGD Genel Yönetim Kuruluna seçilmesi de 'yalan ve terlibin' bir bölümü sayılabilir mi? Fakat Yurtaslan'ı en üst organa seçen, kendisine çok önemli illegal görevler veren, Türkeş'in toplantılarına alan hep onlardır, biz değiliz ki. 

“Somuncuoğlu, Ali Yurtaslan'ın ilirafmn işkence ile alındığını söylüyor. Yurlaslan, daha dün Alman Televizyonuna ku. Ayrıca Köln Radyosunda konuştu. 
Üç gün önce Frankfurt Radyosu hem Almanca hem Türkçe yayınında Yurtaslan’ m İtiraf'ına yer verdi. Milliyet ve Cumhuriyet: gazeteleri muhabirleri Yurtaslan ile 'da buluştular ve sohbet ettiler. 
Almanya'nın dört milyon tirajlı Spiegel dergisi muhabirleri Yurtaslan ile allı saat görüştüler. Bütün bu görüşmelerde Yurtaslan'a işkence mi yapılmıştı ki, aynı şeyleri anlatmaktadır? Sıkıyönetim de iş- 


kence altında mıdır ki Yurtaslan'ı doğrulayan bildiriler cıkarıyor. 

“Ali Yurlaslan'ı her isteyen gazeteci ile Avrupa'da görüşlürürüz. Yeter ki lütfen bize başvursun. 

“MHP telaş ve panik içindedir. Bu sefer bu cinayet örgütünü çok fena yakaladık. Partimize saldırmak için ne yapacağını şaşırması, her sözü ile kendini bir kez daha ele vermesi, bu yüzdendir. 

“Ankara ve Adana Sıkıyönetim Komutanlıkları, Ankara Savcılığı, Yüksek Hakimler Kurulu ve Ankara Barosu 'İtiraf” ın kendi görev ve etki alanlarına giren bölümleri ile ilgili soruşturma açmışlardır. Ali Yurtaslan'ın itirafı, Avrupa kamuoyunu, Türkiye'de barış ve istikrardan yana olan herkesi ilgilendiren bir olay haline gelmiştir. 


DEMİREL YÖNETİMİ  - 
VURDUMDUYMAZ TUTUMUNA 
SON VERMELİ 

“Bu itirafı görmezden gelen . nerdeyse bir lek hükümet kalmıştır. Demirel yö nelimi, sık sık terör ve anarşiye karşı mücadeleden söz etmektedir. Ancak davranışları göstermektedir ki samimiyetsiz. ve vurdumduymazdır. Türkive gibi günde onlarca insanın katledildiği bir ülkede, iki terör odağından birini bütün kan ve kiri ile gün ışığına çıkaran bir çlaya sırt çevirmek, “başka nasıl nitelenebilir? Demirel hükümeti, MHP'nin yönlendirdiği cinayet örgütlerini pervasızca korumakta, bunların devlet içine yuvalanmasına yardımcı olmaktadır. Bu tutumun sorumluluğu büyüktür. Çünkü, Ordadoğu'ya yüklenen 


. Sovyetler Birliği karşısında Türkiye'nin 


büyük bir iç kargaşalığa sürüklenmesi sey- 


Yargıtay Başsavcılığı... 


redilmek tedir. 

“Hükümeti, bu uygulamaya derhal son vermeye ve MHP'nin elini bırakmaya çağırıyoruz. Her türlü yardımı yapmaya hazırız. Aslında gerek Sovyetler Birliği'nin gerekse MHP'nin yönlendirdiği teröre son vermek Zor değildir. Yeterki bu konuda tutarlı bir tavır alınsın ve milli bir seferberlik başlatılsın. 

BAŞSAVCILIK 
DAHA NEYİ BEKLİYOR? 

“Öte yandan Yargıtay Başsavcılığı da MHP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurmak için daha hangi kanıtları beklemektedir? Dosyalar yığılmıştır. Son itiraf, Sıkıyönetimin bulguları ile doğrulanmıştır. 

DEVLET TERÖRF KARSI 

MÜCADELEYİ MESELE EDİNMELİ 

“Geçen basın toplantısında da açıklamıştım. Ali Yurtaslan da kendisi ile yapılan roportajlarda belirtti: Devlet, teröre karşı mücadele sorununa sahip çıkmıyor. 
Ali Yurtaslan, daha Ecevit hükümeti zamanında devletin kapısını çalmıştır. Yurtaslan'ın deyişiyle ‘Devlet. bu konunun üzerine düşmemiştir." . 

“Sadi Somuncuoğlu; Ali Yurtaslan'ın ilirafının özel bir polis timi tarafından Ankara Güvercinlik'leki Jandarma Komando Alayında alındığın; söylüyor. Keşke öyle olsaydı. Böyle bir olay, devletin teröre karşı mücadeleyi mesele edindiğini gösterirdi. Ne yazık ki, gerçek böyle değildir ve devletin yapması gereken işleri Türkiye İşçi Köylü Partisi yapmaktadır. 

“Basına. halka, muhalefete, hükümete iz diğer devlet «uruluşlarna aynı Çağrivı yapıyoruz: Bu konuya devletin sahip çıkması icin cabalarımızı beş kat, on kat 


artıralım ve birleştirelim. 
PARTİMİZE YENİ 
BAŞVURULAR VAR 

“Kazanın dibi çıkmıştır. Ömer Tanlak, Adnan Özçiflçi ve Ali Yurtaslan'dan sonra önemli görevlerde bulunan başka MHP" liler de bize başvurmaktadır. MHP'nin ipliğini pazara çıkaracağız. Yemin ettik, azmettik, terör odaklarının bütün cinayetlerini ve kanlı faaliyetlerini sergileyeceğiz. 

“MHP'nin uçurumun kenarına ittiği herkese sesleniyorum: Gelin halkın bu beladan kurtulmasına yardımcı olun. MHP'- nin Hergün gazetesi faşist davadan dönenlere ölüm tehditleri yöneltiyor. Kamuoyu önünde açıklıyorum: Kıllarına bile dokunamayacaklardır. 

“Yakında halkımıza yeni müjdeler ve daha güzel haberler açıklayacağız. MHP 


-ne kadar telaş ve paniğe kapılsa yeridir." 


Daha sonra bir gazetecinin “Sadi Somuncuoğlu, Ali Yurtaslan'ın itirafları ile ilgili elimizde noter tastikli bir belge vardı, bunu Sıkıyönetime verdik diyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu Perinçek "Somuncuoğlu'nun elinde Ali Yurtaslan'la ilgili noterden tasdikli hiç bir belge olamaz. Yalan söylüyorlar. Onların bahsettiği noterden tasdikli belgenin ne olduğunu da yakında canlı tanıklarla yine biz sizlere açıklayacagız. Köşeye sıkışmanın ve ne yapacağını bilememenin paniği içinde bu tür yalahlarla yeni itirafları engellemeye, taraftarlarını yanıltmaya çalışıyorlar. En geç bir ay sonra gerçek ortaya çıkacak. Ben de buradayım, onlar da, Kazanın dibi çıkmıştır artık, Tüm yalan ve çabalarına karşın © suyu kazanda tutmaya imkan yoktur.” 


27 Ağustos 1980 


işlevi 


Bir süre önce Aydınlık'ta Christopher Caudwell'in “Yanılsama ve Gerçeklik" sadlı kitabının bir bölümü yayımlandıydı. 
Şiirin geleceğiyle ilgili bu bölüm gerçekten çok ilginç. Caudwell yirmidokuz yaşında, İspanya'da Jarama savaşında öldü (1937). 
Ama yapıtı bugün de taptaze duruyor. 
Edebiyat eleştirisi alanında kendisinden en çok söz edilen İngiliz yazarlardan biri. 
Hellenist Georges Thomson şöyle diyor 


Ne var ki yapıtını bütünüyle ele alan derinleştirilmiş bir inceleme de pek yapılmamış Caudwell için. Yalnız on yıl kadar önce, David Margolies'nin, onun estetiği üstüne bir kitap yayımladığını bir yerde okumuştum. Aynı anda New York ve Londra'da basılmış bu kitabı göremedi. 
Ama ondan söz eden yazıyı kesip sakla- 


Caudwell, edebiyatın insan hayatındaki işlevini açıklama çabası içindedir. Sanat dünyayı değiştirme işlevinin peşinde olmalıdır. Bunu da insanların bilincini değiştirerek yapmalıdır. Toplumun özlemlerine uyarlanarak. 

Sanat hem bilinçli bir yanılsama, hem de 


İSTANBUL (ÖZEL) 

“Türkiye Şampiyonu Beşiktaş Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçı oynayacak salon arıyor. İstanbul'da nizami ölçülere uygun bir hentbol salonu bulunmaması yüzünden kara kara düşünen şampiyon takımın yöneticileri girişimlerinin sonuçsuz kalmasından şikayet ederek, Bölge Müdürü Yusuf Şehirli'den kendilerine yardımcı olmasını istediler. 

"Türk hentbolunun kısa zamanda geliştiğini belirterek, bu sporun çığ gibi büyümeye aday olduğunu ifade eden Beşiktaş Hentbol Takımı yöne i Firuz Drahşan salonsuzluk yüzünden şikayetlerini dile getirdi ve “Bu soruna bir çare aranmalıdır. Salon olmazsa Türk hentbolu ilerleyemez" dedi. Firuz Drahşan konuşmasına devamla şunları söyledi: 

“Hentbol çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş kısa zamanda bir Türkiye şampiyonu yaratmıştır. Dolayısıyla Türkiye'yi bu yıl Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonasında temsil ede z, Ama gelecek takibimize hangi salonu göstere: z? Salonlar yapılırken hentbol sporu dikkate alınmadığı için mevcut salonların ölçüleri hentbola imkan sağlamıyor. Bu güçlüğe 


Caudwell ve edebiyatın 


çözmeğe çalışmalıdır. 

Şiir onu okuduğumuz zaman ortaya çıkan şeydir. Teoru, yani bir ideolojik sunu olmadan önce pratik bir etkinlik hali vardır iirde. Şair kişi, elbet A.Richards'ın şiirlerini de, marksist bir yazarı da (diyelim Buharin) okumuştur. Coşkusal ve düşünsel etkiler üst üste gelecektir onda. Şairin oluşumunda bir dizi ters öğe, ard arda bağlanan öğeler, onu bilim ve sanat arasında koştu- 


oluşu da bundan ileri gelmektedir. Böylece o "ben, hem kendi kendisidir, hem de toplumdaki bütün üyelerin ortak özelliklerini taşımaktadır. Bir pratik olarak şiir sanatı, hayattaki ortak duyguları ve teoriyi meydana getiren düşünsel biçimleri değiştirir. 

Şair, sanatçı, sanatsal biçimler içinde kendini açıklıyor değildir. Ya? Kendini 


kendi "ben''ini toplumsal ilişkilerin modeli içinde görerek, sadece toplumsal açıdan bir değer taşıyan bir ürün yaratmakla kalmaz şair. Kendi kendinin modelini de yaratır, ortaya çıkarır. 


Caudwell'in çağdaş edebiyat konusunda- 


rağmen Türk hentbolunun boyutları birkaç yılda beklenen düzeyin üzerine ulaştı. Ama artık Avrupa sahalarına çıkıyoruz. Bu nedenle saha ölçülerine önem vermek zorundayız. Bu konudaki girişimlerimiz sonuçsuz kaldı. Son çare olarak Bölge Müdürü Sayın Yusuf Şehirli'den Bağlarbaşı salonundaki tribünlerin ön sırası- nın kaldırılmasını ve böylelikle salonun hiç olmazsa biraz genişletilmesini istedik, Bölge Müdürü isteğimizi olumlu karşıladı. Şimdi salonun genişletilmesini bekliyoruz.” 

Beşiktaş Hentbol Takımı veni sezonu önümüzdeki günlerda açarak Şampiyon Kulüpler Kupası hazırlıklarına başlayacak. Yöneticiler sezon n salonlar- daki yaz okulu faalivetleri nedeni ile geciktiğini söylediler. 


MTA'LI KORHAN BEŞİKTAŞ'TA 
Öte yandan Türkiye Şampiyonu Beşiktaş MTA'lı milli hentbolcu Korhan'ı transfer etti, Yöneticiler Korhan'ı alarak takımın sol kanadını güçlendirdiklerini belirterek, "Güçlü kadromuzla önümüzdeki yıl hedefimiz yine Türkiye Şampiyonluğuna ulaşmaktır” dediler. 


Doğan Kemancı 


kın Ekmeği adlı yapıt ülkemizde i 


lında yayımlanmıştı. Son olarak ise 4. baskı YAZ- 


KO'nun yayınları arasından çıktı 


şında Amado, Lukacs ve Wintzen'in Brecht'le ilgili tanıtma yazıları yeralıyor. Bunlardan üçüncü ve en kapsamlı olanında şairin yaşamı ve yapıtları geniş ölçüde tanıtılmış. Rene Wintzen yazısının sonunda 


Brecht'le ilgili şu düşüncelere yer rimci genç şairden ahlakçıya, yıkı şüpheciden inançlıya varmak için günde geçen, acı yaşantılarla dolu 


gerekmiştir. Her şeye karşın, kardeşliği uğraşları- nın, tasalarının başına geçirmeyi becermiş bir in- 


sanın hikayesidir bu. Dayanılmaz 


basan bir insanın varlığını bildirirler bize, acıya katlanan kişilerin değerlerini ve dileklerini iletir- 


ler. 


Yapıtta Brecht'in savaşa ve faşizme karşı yazdığı şiirlerden bir kaçını şöyle sıralayabiliriz. 


PARTİ BİZİZ 


Nedir parti, 


Parti biziz. 

Sen, ben, hepimiz. 

Parti senin içinde kardeş, partişkafandaki düşünce. 

Sen nerde oturursan orası onun evi. 


Nerde sana saldırırlarsa odur karsı kovan orda. 


su bugün başlıyor. Bugün saat 18.00'de Bölge Müdürlüğü Konferans salonunda başlayacak ve 
15 gün'sürecek olan kursu uluslar 
arası halter hakemlerimizden Cahit Gür yönetecek. 

* Galatasaray'ın ve milli takımın eski obasketbolcularından Sadi Gülçelik'in Riyad'daki uçak ka-Zasında hayatını kaybetmesi spor camiasında üzüntü yarattı. Sadi Gülçelik'in cenazesi geçtiğimiz günlerde Şişli Camisinden kaldırılarak Feriköy mezarlığında toprağa verildi 

* Avrupa Futbol Federasyonu 
(UEFA) hakemlerimizden İlyas 
Ayan, Cumhur Demir, Erkan 
Göksel, Yılmaz Önen, Nihat Özbirgül, Talat Tokat ve İhsan Türe'ye Avrupa Kupası maçlarında görev verdi. 

* Kınalıada Susporları Kulübün- de yapılan Türkiye Birinci Küme 


mA, 


(Bertolt Brecht YAZKO 160 sf.80 lira) 


Bertolt Brecht'in şiirlerinden derlenen Hal- 


lk kez 1972 yı- 


Derlemenin ba- 


veriyor: "'Devcıdan yapıcıya, onbeş yılı süruzun bir ömür 


ilge kişi ol, gerçekçiliğiyle Bilge mga 


çk ekşi ov 5 n fi iirleri ve dramlarında her şeyi bir vuruşta Pen ilgini onun için: "Estetiğin temel sorunlarına racak, yarattığı dil hem "mantıksal" hem Mn ; 3 R ii paylaş bizimle bilgini Marksist bir özüm mele iten “coşkusal'” yönler k k iirdeki silip süpürecek bir acı stoacılık soluğu duysak bile, Kopma bizden, kardeş Marksist ç g ge çalış KCOSAN OMER Kazanacak pir Şiirdeki onları kendimizin sayarız yine de. Çünkü -onlar bizden uzaklaşma 

ilk adam”. ben"in hem toplumsal hem "öznel" planda acının değerini bilen ve adalet terazisinde ağır 


GENERALİM « 
TANKINIZ 
NE GÜÇLX 


İster bir sürücü. 


i Bir telefon mu, arka odalarda çalan? 
nusa. Jea Duparc yazmış. İsterseniz keşfediyordur onlarda. Kendi deneyinin Kimdir parti. Bombardıman uçağınız ne güçlü, generalim , özetleyelim. birleşimini o toplumunkine uygulayarak, Düşüncesi gizli, kararları bilinmez biri mi? Fırtınadan tez gider, filden*zorlu 


Ama bir kusurcuğu var: 
Usta ister yapacak. 


İnsan dediğin nice işler görür, generalim, bilir uçmasını, öldürmesini, insan'dediğin Ama bir kusurcuğu var 

bilir düşünmesini de. 


sas, Türkiye Şampiyonu oldu. 
* Konya bölgesi Judo Ajanlığın- ; 7 
da düzenlenen Judo Teşvik Müğ sabakaları büyük ilgi gördü. Müsabakalara kızlarda 15, erkekler- de ise 25 minik judocu katıldı. 


Cəza 


Ordu Stadı çevresindeki binalarda oturanlar, maç günleri evlerine maçı bedava seyretmek isteyen "misafir seyirci” alırsa cezalandırılacakmış. 

— İyi ama, ya maça çikan futbolculara taş atanlar... 


Odur gösteren bize gideceğimiz yolu İzleriz onu biz de senin gibi. 

Bulamazsın doğru yolu bizsiz yürüme. 
Yolların en çıkılmazıdır bizsiz gidilen yol Bizden kopma sakın, kardeş. 

Belki biz yanılırız, belki sexsin haklı Öyleyse kopma bizden! 


Kafandan şunu çıkarma, kardeş 

Dolambaçlı yoldandan daha iyidir kestirme yol Bilirsen eğer sen bu yolu, 

bilir, de göstermezsen bize, 

neye. yarar bilgin senin. 


ama yanyana ol bizimle, 


Tankınız ne güçlü, generalim, siler süpürür bir ormanı, 

yüz insanı ezer geçer. 

Ama bir kusurcuğu var: 


be Medi k durduk. Sonra TRT Spor Yayınlarını. kullanarak birşeyler yapmak ister gibi gö- 


“mindü Bakan, ama hepsi o kadar. Ve seyirci- 


lerin daha füzla yaramazlık etmemesini be k 


leme Ke geçti gitti geçen sezon. 


Şimdi, ilk girişim üç kulüp başkanından geldi ama ne dereceye kadar et kili olacak bakalım. Bunu zamanla, İstanbul, da oynanacak maçlarda göreceğiz tabii. 

— Yapma, demekle işler çözümlenir mi? 
Hele, sözümü dinlemezsen ceza veririm, düşüncesi nereye kadar yarar sağlar? 

Futbolculara nasıl ki spor adamlarının netiminde antrenmanlarla eğilin terbiyesi verilmeye çalışılıyorsa, seyirciy: eğitim ve spor terbiyesi verme k gerekmez mi? 
Bu görev, sporumuzu yönetenlere düşmez mi? 
Daha ligin ilk haftasında Fenerbahçe'nin Ordu'da taşlanmasına ne buyrulur? 


Çevirenler : vi 
A, KADİR - A, BEZİRCİ 


yebileceğini belirtme k istiyor besbelli, Ama bu sözlerin samimiyetinden şüphe duyuyoruz doğrusu. Öyle ya, şampiyonlu Har kazanmış bir genç takımın varken sen kalko ta kmi dağıt, antrenörüne yol göster, ondan sonra da milyonlu k transferlerle sana daha kaç yıl hizmet edeceğini bilmediğin futbolcular al. 
Başarılı sonuca genç sporcularına yönelen, onlara olanak sağlayan takımlar ulaşırlar. O halde gençlere, yıldızlara ve minik futbolculara önem verilmeli ve tabana yönelik futbol o kulları ile hem takmların hem de Türk futbolunun potansiyeli arttırılmalıdır. 


i : Gazi Akınal da, Ama ger alım 

şı dolup da kendilerini kapının önünde bulan Beşiktaş'n Murat ile Talip, Kulüp Başkanlarının oyununu yalanlar gibi görünüyor. Ne dersiniz? 


sanat - edebiyat — 


coşkusal bir toparlanmadır. O yanılsama, ki düşünceleri adamakıllı olumsuz. Ona göre ii z A isteklerimizi gerçeğin ortasına fırlatır ve burjuva toplumunda sanat dönüşsüz olarak > IRGATOĞLU Donandı düğün : yi kendisi de gerçeğin kendisi haline gelir. bir kültür dekadansının içine yuvarlanmış- x Çalındı davullar. f, Ama sanat etkinliği, bireye dıştan ve belli tır. Sosyalist bir toplumda edebiyat kendi ATÇALI Oynandı oyunlar. il 
toplumsal isterlere göre hazırlanmış ideo- kendinin bilincine daha çok varacaktır. Emir “ 7 
lojik bir modeli zorla benimsetme yoluna Burjuva toplumda, sözcükler ticari ortam N š SE TORET i a z Atçalıya gitmemelidir. Sanat, "güdüleri", onların iç içinde aşınmış, bireyler kopuk kopuk : zorunluluğunu da hesaba katacaktır. Kendi- kalmışlardır; dil yoksullaşmıştır. Yeni bir $ si de bir toplumsal ürün olan o iç zorunluluk toplumda ise sözcükler eski güçlerini konusunda kişiyi daha da bilinçlendirecektir bulacak, dil her türlü ilişki ve durumun ) Yapıt ta, o iki tür zorunluluğun (güdüler ve karşılığını yaratacaktır. / j Ni A toplumsal ilişkiler) çatışması sonucu ortaya Sanatın işlevi konusunda hemen her .. k ilân eylendi. 
çıkacaktır. zaman sanat dünyası ile bilim dünyasını i) OZ an mert Evlenen Kapitalizmin ileri aşamalarında seçkinle- karşı karşıya getirmesinden, sanatı hep : sanki onlar rin sanatının gerçeklikten yüz çevirdiği böyle çift kutuplu görmesinden ötürü değil görülmektedir. Edebiyattaki kitle türlerini, Caudwell sık sık eleştirilmiştir. Margo- halkın kendisi idi duygusal filmleri ve polis romanlarını düşü- lies de, dinin, ahlakın, hukuki üstyapı- 4 > nelim. Halkın afyonundan başka bir şey dé- ların, ve başka ideoloji kesimlerinin ele i Duydu ki, DESEN :RAUF ALAZAN =a ğildir bunlar. Oysa gerçek sanat, içinden alınmamış. olmasını Candwellin yapır- mire ğe AN , Oşmanlı E TENES po YA MA A 
özgürlüğün | fışkırdığı trajik çatışmaları tında bir'eksiklik olarak görüyor. Yanma bin atisi | Padişah Mahmut “HALKTAN ALINAN VERGİLER KAUKAS 75 
Memet Efe Sadrazam PARA BASILIP HA LKA DAĞIMLA in övdeli, Beyler AĞALIĞIN KÖKÜ KAZILA TYS' e İ ir F daki De ii Paşalar: HALKIN HÜKÜMETİ KURULA” nın izmir Fuarında İİ EVA I DEVLET | çala F in rüzgâr gibi 5 s e . Türkiye Yazarlar Sendikası'nın İzmir Fuarında başlattığı ki- 8 8 Bal HADEME-İ DEVLET bir ırgat, Ve duyuldu ki gene; Sardı yeri imza ünleri tap imza günleri devam ediyor y p. IRGATOĞLU halk ilen bir olup Gele imis göğü Fuardaki TYS pavyonunda sürdürülen programa göre bugün halk ilen ATÇALI re i e imiş A Halil Beyhanlıgil ve Yalçın Pekşen, yarın Mehmet Doğan, Yal- bir olu Hükümet kurmuş, bir Osmanlı paşası bir toz bulutu. 
çın Pekşen ve Veysel Çolak, cuma günü Serhat Kestel ve Gül- Me p: KEL MEMET Hükümet içinde. II. Mahmutun masası Göründü arkasından evam ten Dayıoğlu, okurlarına kitaplarını imzalamak üzere sergide Aydın ilini Vy.: *çık 5 ; rE 30.000 atlı ai bulunacaklar. N T > h eline geçirip, e ferman "çıkarmış yanında Ğ a è TYS pavyonunda 30 Ağustos Cumartesi günü Nahit Ulvi k ühürünü: koca 30.000 30.000 tüfenk Akgün, Bekir Yıldız, Muzaffer İzgü ve Muzaffer Hacıhasanoğlu, azıttı mühürünü: Osmanlı Devletine: 3 na 30.000 kılıç. 
e ıyor 31 Ağustos Pazar günü de Oğuz Tansel, Hüseyin Yurttaş, M. č silâhlı atlısı. $ a Celalettin Gürsoy ve Bekir Yıldız kitaplarını imzalayacaklar. (DEVAM EDECEK) .. .. J 
Hâlter Hakem Kulübü Asbaşkanı Aydın Yolaç soruyor: sl Türkiye Şampiyonu Beşiktaşlı hentbolcuların Şampiyon Kulüpler maçı oynamak için tek umut- 5 A ları Bağlarbaşı Salonunun genişletilmesi. İs haftercili yi (AYDINLIK) am arina er A neden katılmıyor” Azsöz çok iş i ç iğ a SEDAT ÜRETEN ə% 
E T bekliyoruz | 2 
26 Eylülde İzmir'de başlaya- tU: s EN 
cak İsli i Ülkeleri Spor a “İzmir'deki bu İslam Ülkeleri j >0 larına Türkiye'nin halter dalında Spor Oyunlanna her nedense ra- H ei istendi ail at bir şekild. şacağ i rir Eee ee E e E L E Başlıyor, başlayacak der ken, 30 haftalıklig  Tribünlerdeki birikim, güvenlik kıvvetjeri IA halterde katılmayısını hayretle (| tılmıyoruz. Hangi akla hizmet e- maratonu başladı işte. Geçen yıldan biraz ol. | pe gerek kalmaksızın kortrol altına alınmalı ve oR karşılarken, İstanbul Halter Ha- diliyor da bu branşta oyunlara sun ders alındı mı bilinmez ama maçlar başla- | taşkınlık eğitim yolu ile önlenmelidir. Ama ll kemi Kulübü Derneği Asbaşkanı girilmiyor? Nedendir anlayama- madan önce Fenerbahçe, Beşi ktaş ve Galata- bakalım Sayın Bakanımız federasyonları alet jA Aydın Yolaç da İslam ülkeleri ile dım. Hangi düşünce yetkililere saray kulüpleri başkanlarının yayınladığı “Kö- ettiği siyasi yatırımlarından zaman bulup da ŝi sporun her branşında yarışabile- (bu kararı aldırdı, bilemiyorum. tü tezahürala paydos bildirisi'ne bakılırsa | sporumuzu tehdit eden bu sorunla ilgili giri- A cek güçte olduğumuzu belirte- Halterde altın madalya alabile- sporumuzu bazı sorunların bu yıl da tehdit et- şimlerde bulunacak mi. Zamanla onu da gö- 1) rek, "İslam Oyunlarına halterde cek Türkiye, oyunlara bu branş- tiği ortada. Eğitimsizliklen kaynaklanan bu receğiz ya neden katılmıyoruz, doğrusu TEE Bo auem e soruna karşılı k zaman zaman verilen ve verile- i #4 b y i žil" ürlü çözemedim. » sesle- ä i J > E 7 ii 3 E m b Simemek EĞE tn deki Ora bu oyunlarda Türkiye cek böytesme demagin e li HG ar Beşi ktaşlı genç futbolcular Murat ile Talip, ve 
5 le MİKE ERA va? Hemen aklımıza sayın Gençlik ve Spor Ba- ne'ta'kım icin yas sınırını doldurdu Maından y 
Halter Hakem Kulübü Derne-  halterde neden temsil edilmiyor? ka Iki sözleri geldi. Belki genç çın yaş rn b ği Asbaşkanı Aydın Yolaç, Tür- Lütfen bize ve kamuoyuna bu nının geçen yılki sözleri geldi. Belki unul- top koşturacak kulüp aramaya çıkmışlar sl kiye'nin Avrupa ile sporun ancak Konuda bir açıklama yapılsın. muştur diye düşünere k hatırlatalım dedi k Ne Ve yine Beşikaş Kulübü Başkanı Gazi Hey birkaç branşında yarışabildiğini, Edindiğimiz bilgilere göre o- demişti Sayın Bakan; —Reden Terbiyesi Genel A kinal in bir demeci: ; w. j diğerlerinde ise Avrupa'nın geri: (o Yunlar madem ki ülkemize döviz Müdürlüğü tarafından bastırılacak eğitici bro- — Tür kiye ligi için bölgesel lige taraftarım sb A . sinde kaldığını ancak, İslam ülke- getiriyor, o halde halterde de ka- şürler stad gişelerinden biletle beraber seyirci- o ama genç ta amlarında A'la kımları ile beraber vd 
— a à leri arasında birinci sırayı alabi- Prin Aa e rca girer lere dağıtılacak eşleştirilmeleri şartıyla j 5 
lecek güçte olduğumuzu söyle- em de döviz girdisine az da olsa i 5 b al eyl b ři cekler r katkıd I duk." = Ky A Bir başka kulübün değil, Türk futbolunun amda di. atkıda bulunurduk s Böyle demişti Sayın Bakan bir zamanlar. üç büyü kerinden Beşi klaş'ın iki genç Tülbok a a . 3 e ek bu uygulamanin geçen se- cusu, Kulüp Baş kanı A kınal'ın gençlere önem - N r SOR İM maçlarında başlayacağı- verdiğini ifade etmeye çalışan demecine rağnı söylemişti. Ama kağıt zammından mı et ki- men top oynayacak kulüp ariyorlar. 
lendi nedir, daha birço kşeyin yapılmasını yıl- aia- J uH * İstanbul Bölgesi ajanlığı tara- sutopu müsabakalarında rakiple- lardır boşuna be klediğimiz gibi, eğitici broşür- Akınal, gençlere ne kadar önem verdiğini, ğö maçı oynayaca sa on U amıyor fından açılan Halter Hakem Kur- rini yenen İstanbul Yüzme İhti- lerin basılmasını ve dağıtılmasını da boşuna Türk futbolumun gençlere yönelme Ke ilerle- H 


ük na SEFİ MUS 


alen. 


Walessa: 23 yıllık işçi. Gdansk Merkezi Grev Komitesi (MSK) ve Lenin Tersa-Lech = nesi Grev Komitesi önderi. 


Polonya hakkında kim ne dedi? 


Engels: "Yaşasın Polonya!”u.1.1875) 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
* "İşçilerin yaptığı tartışmalar, gariptir siyasi mitinglere döndü. Üstelik bu toplan. 
tılarda işçilikle ilgisi olmayan insanlar gelip konuşmaya başladılar.(...)" , FİZBACH/POLONYA BİRLEŞİK 
İŞÇİ PARTİSİ—GD'ANSK KENT 
KOMİTESİ BİRİNCİ SEKRETERİ 
* “Polonya'da nedeni henüz kesih olarak anlaşılamayan bazı geçici iş bırakma olayları görüldü." r 
DOGU ALMANYA SOSYALİST BİRLİK PARTİSİ YAYIN ORGANI 
"NEUES DEUTSCHLAND" GAZETESİ 
* "Bu anlaşmazlıktan Polonya ve sosyalizm hesabına olumlu şeyler çıkabilir." 
C. FİTTERMAN/FRANSIZ KOMÜNİST PARTİSİ SİYASİ BURO ÜYESİ 
* “Soruna acil olarak çözüm bulunmalıdır. Çözüm Polonya'da olmalıdır. Polonya Komünist Partisinin, grevcileri mahkum etmemesi ve grevin nedenleri üzerinde düşünmesi iyidir." 
GİANCARLO PAJETTA 
İTALYAN KOMÜNİST PARTİSİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER 
SORUMLUSU 


* "örgütümüz Polonyalı grevci işçilerle tamamen dayanışma içinde olduğunu açıklar. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sendikal özgürlük ve sansürün kaldırılması yolundaki talepleri sonuna kadar destekler." 


ULUSLARARASI HÜR SENDİKALAR KONFEDERASYONU 
* "Federasyonumuz, Polonyalı işçilerin mücadelesini desteklemektedir. Ayrıca Varşova yönetiminden, Batılı işçi ve sendika heyetlerinin Gdansk'a iznini talep etmekteyiz." 
ULUSLARARASI METALURJİ İŞÇİLERİ FEDERASYONU/CENEVRE 
* "Bir ülkede insanlar özgür olmayınca, grev de olur, başka şeyler de olur." 
AYETULLAH BEHEŞTİ 
İRAN CUMHURİYETÇİ İSLAM 
PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
* "Sonuç olarak, olaylardan ders çıkarması gereken resmi yöneticiler ve resmi sendikalardır;. Ders çıkarıldıktan sonra Polonya ve dünya işçi sınıfı karşısında sorumluluklarını yenne getirmeleri gereken bu makamlar, 


Televizyonda Bugün 


El HABERLER ZAFERE DOĞRU 


YARIM YÜZYILDAN 
ÇİZGİLER 


AŞK GEMİSİ 


açıklamamızı içişlere karışmak şeklinde degerlendirmemelidirler." 
DÜNYA EMEK KONFEDERASYONU 
(CMT) BRÜKSEL 


* “Polonya'da süren buhranın kökünde aşırı devletçilik yatmaktadır." 
YUGOSLAV "DELO" GAZETESİ 

* “Sovyetler Birliği'nin Polonya'y birliklerini gönderme olasılığı dünya barışını fevkalade tehdit öder." 

M. BAKER 
CUMHURİYETÇİ PARTİ 
SENATO GRUP BAŞKANI 


* "Polonya olayları Avrupalı komünistler için öğretici olmalıdır. Polönya olayları 
1956 Macaristan ve 1968 Çekoslovakya o: 
layları kadar önemlidir." 

,BRUNO KREİSKY 
AVUSTURYA BAŞBAKANI 

* "Grevler Polonya'daki siyasi rejimdeki 

demokrasi eksikliğinden doğmaktadır." 


SANTİAGO CARİLLO 
İSPANYOL KOMÜNİST PARTİSİ 

GENEL SEKRETERİ 
* "Polonya işçi sınıfı ekonomik durumun karmaşıklaşmasını büyük bir meşguliyetle izliyor. Ancak ve ancak; fedakar bir çalışma ve güçlendirilmiş bir üretim temposu vatana yararlı olabilir.” 
PRAVDA 
SOVYETLER BİRLİĞİ 
KOMÜNİST PARTİSİ 
MERKEZİ YAYIN ORGANI 


*"Polonya işçileri ile dayanışma içinde olduğumuzu açıklayalım” 

Marks, 3 Atalık 1875 günü Pietr Lavrov a yazdığı bir mektupta, Polonya'nın 1830'da Rusya'ya karşı ayaklanmasının yıldönümü törenlerine katılamadığı için özür diliyor ve şunları belirtiyordu: "Polonya'nın kurtulması, Avrupa işçi sınıfının kurtuluşu için gerekli bir koşuldur. Engels de, Polonya asıllı bir Paris Komüncüsü olan Wroblewski'ye gönderdiği bir mesajı "Yaşasın Polonya!" diye bitiriyordu. Bu sözler her zamankinden daha fazla güncel..." 

JEAN ELLENSTEİN 
FRANSIZ KOMÜNİST PARTİSİ 
MUHALEFET LİDERİ 


V, 


BIR KONSER OEL 


Ağ HABERLER 


LASSIE 


maktadır. 


@ Lenin Tersanesinin girişi kır gypekleriyle dolu 


© KOR önderleri sürekli olara, 


gözaltına, alınıyor 


© Gdansk'ta grevci işçi sayısı sanki 


hergün çoğalıyor 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the 
Sürekli filmin bu bölümünde 

yiptır. Sahibi her yerde ärar ama bulamaz. Oysa Lassie bütün gün tavşanların peşinden koş- 


GÖRÜŞMEEERDE 
İLERLEME YOK 


Lenin Tersanesinin giriş kapısı çelenkler ve kır çiçekleri ile dolu, Polonya'nın dört bir yanın- dan gelen işçi heyetleri grevci kardeşleriyle dayanışmalarını böyle ifade etmişler. 


Gdansk'la grev başladığından beri daha rahi, daha canlı bir hava var, Sanki Lenin Tersanesindeki grevei işçi sayısı her seferinde, her genel toplantıda biraz daha arlıyor 


Sabah toplantısında genç bir isçi çikiyor makinanın üstüne; Sosyal Servislerin iki numarah 


bölümünde çalışıyorum. Artık ben de size katılıyorum. Grevi baştan beri destekliyordum. Ar- 


tık faal olarak çalışmak istiyorum. Arkadaşlar, şunu bilin ki, bu benim için, aslında hepimiz için tarihi bir olaydır. Ben, ellerimi kollarımı bağlayıp duramam. Burada Walesa'nın, Anna' 
nın cesurca açıkça söylediklerini bütün Polonya söylemek istiyor, aynı şeyleri hissediyoruz. Aynı şeyleri söylüyoruz". Alkışlar. 
Genç işçi daha sonra, Papa'dan başka bir de Wdward Gicrek'e güvendiğini söylüyor. İşçiler sakince dinliyor, Sonra Anha çıkıyor kürsüye. Anna 35 yaşlarında bir kadın. Belki de grevin patlamasını sağlayan kıvılcım... Lenin Tersanesinde ilk eylem, Anna'nın işten atılmasıyla başlamıştı. İşyeri yönetimi KOR'un "Robotnik" gazetesini sattığı için Anna'ya 
çıkışını vermişti. 1970'de, 1976 
da da aynen böyle. olmuştu. Ama Lenin. Tersanesinin işçileri, arkadaşlarının siyasi fikirleri nedeniyle işten atılmasına razı olmamıştı. Anna kürsüde ağırbaşlı. 
Kendisinden önce söz alan genç arkadaşını önce kutluyor, sonra da Gierek'i tanıdığı kadar anlatıyor. Belli ki Gierek'ten, Gierek rejiminden çok çekmiş. İşçiler sakince dinleyemiyor. Tezahürat başlıyor. 

Sonra Norveç Komünist İşçi Partisinin bir bayan militanı çıkıyor kürsüye. Heyecanlı, Norveç işçi sınıfının dayanışma mesajını okuyor. Sonra Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgalini anlatıyor... 

İşte Gdansk'ta, Lenin Tersanesinde günler böylesine canlı böylesine dolu geçiyor. 


Harcananler 


Baltık greve gitti gideli , Gierek üç ağır topunu harcadı. Ta- 


g 


Dizinin bugün yayınlanacak olan 2. bölümünde "İş Bulmakta 
Muvaffak Olamayanlar" 
dizideki 


— Gierek 5 günde 
J ağır topunu ka 


% 


etti 


4 ù 
(Dessin de PLANTU.) 


23 Ağustos 1980. 
Le Monde- 
Plantu'nun karikatürü. 


1980 yılının kahramanları, Lenin Tersanesi işçileri yağmurdan korunmak için hep birlikte naylonun altına girmişler 


Grev, iktida partisinin içindeki çelişkileri şiddetlendirdi| 


bii üç üst seviyeli yöneticiyi harcayan esas olarak Gierek değil, grevcilerin çelik iradeleri... Önce Başbakan Edward Babiouch radyo-televizyondan işçileri yatıştırmaya uğraştı. Karşı tarafta hiç bir teslimiyet ve korku alameti yok. Gierek bir iki sert söz etti, yarım ağızla tehditler savurdu. İşçi cephesinde yine bir degişiklik yok. Başbakan Yardımcısı Pyka, görev başına getirildi. 
Uzlaştırma Komisyonları kuruldu. Varşova'dan heyetler gönde- 


yeni ismiyle 


"İş bulamayanlar" derneğinden bir filmde figüranlık yapacak ele- 


manlar 


istenir. Dernek 


seçtiği beş üyesini film çekimine gönderir, bu 


beş kişinin arasında bir milyönuncu üye de bu- 


lunmaktadır. 


Lassie ka- 


rildi, Sonra bir gün aniden resmi PAP ajansı, "Pyka'nın başka bir göreve atandığını" bildirdi, Sonra bir üçüncü "umut" doğdu Gierek'in gönlünde: Lublin grevlerini yumuşakça bastıran Başbakan Yardımcılarından Mieczyslaw Jagielski. O da bir sabah takımelbiselerini giyip, yanında 50- ğuk uzmanları ile Gdansk'ın yolunu tuttu. Büyük ve siyah arabalarda ellerinde çantaları ile bürokratlar vardı. Lenin Tersanesinin giriş kapısına doğru ilerlerken ne yapabileceklerini hâlâ düşünüyorlardı. İç sıkıntıları müthiş yoğundu. Tam olarak ne söylenmesi gerektiğini de kestiremiyorlardı. Karşılarında ise mavi tulumları ile son derece rahat, kafaları berrak, ne istediklerini bilen ve istediklerini alana kadar mücadele edeceklerine güvenen işçiler vardı. İşte iki tarafın durumu bu idi... Bu durumda Varşova tarafının harcanması, yitirmesi kadar doğal bir şey olabilir mi? 


Varşova 
Polonya başkentindeki basın merkezinde resmi görevliler ile Batılı gazeteciler arasında son derece yapay ilişkiler var. Görevli- 


ler görevlerini yapmamak için çalışıyor. En korktukları da yabancı gazetecilerin muhalefet kaynakları ile temasa geçmesi. 
Zaten bunu önlemenin de yolunu bulmuşlar. Bütün KOR liderlerini gözaltına alıp, 48 saat sonra salıveriyorlar. Çünkü insanları yasalara göre ancak 48 saat göz 
altında tutabiliyorlar. Ancak 48 
saat sonra ikinci gözaltı başlıyor. 
Sonra yarım saatlik bir teneffüs, 
3. gözaltı, 4. gözaltı... KOR liderleri 48 saallik dilimlere göre yaşıyor artık... 

Varşova'da ilginç olan: bir başka konu iktidar partisi içindeki görüş ayrılıkları. Şubat ayında yapılan 8. Kongrede kimi üyeler Siyasi Bürodan çıkarılmıştı. Gözlemciler, o zaman tasfiye edilenlerin Partinin "Ilımlı ve 
Batı ile ilişkileri yoğunlaştırmak isteyen” kanadına mensup olduklarını yazmışlardı. Şimdi bunlardan biri yeniden faaliyete geçmiş. Şubat ayında Prag Büyükelçiliğine atanan bu Siyasi 
Büro eski üyesi Batılı gazetecilerin en büyük dostu haline gelmiş. 

Parti içindeki liberal aydınların da itibarı artmış durumda. 
Örneğin DİP adı altında toplanan muhalifler de bunalımın çö- 


Bitmek bilmeyen dizi 


Aşk Gemisi 


Bir süredir ekranda görünmeyen Aşk Gemisi adlı dizinin Ramazan nedeniyle yayınina ara verildiği, dizinin son bulmadığı öğrenildi 

Bu geceki bölümün adı 
“Sevgili Köpeğim". Ismin- den anlaşılacağı üzere gemide 


bir de köpek vardır. Ve bu köpek gemi yolcularından 
Alicia ile Mason'un arasında bir engel oluşturmaktadır. 
Gemi mürettebatı bu işle de ilgilenir. 


zümü için tek yolun Giötek yö: netiminin işçilerin taleplerini karşılaması olduğunu belirtiyor. 

Parti içindeki görüş ayrılıkları yayın organlarnna da yansıdı: Örneğin, "Polityka" dergisi başyazarı Rakowski son makalesin- de şunları yazdı: "Eğer kısa bir süre içinde işbaşı yapılmasını sağlayamazsak, sonuçları hepimiz için çok tehlikeli olacak bir istikrarsızlık dönemi başlar. (...) 
Polonya'nın halihazırdaki dengesini koruması gerekir, yoksa Avrupa'da soğuk savaşın yeni bir dönemi başlayabilir." 

Parti merkezi yayın organı 
“Trybuna Ludu" yazarlarından 
Merkez Komitesi üyesi Woynğ ise, “Polonya bu bunalımı çözebilir, Yabancılar ne kadar karışmazsa o kadar iyidir. Bu bizim kendi sorunumuzdur, dolayısıyla, sorunu kendimizin çözmesi gerekir." 

Resmi yayın organlarında da görüldüğü gibi Gierek yönetimin esas korkusu Sovyet müdahalesi, 
Bu korkuyu altetmek için Gierek nereye kadar gidebilir? Taviz verir mi? İşçiler kabul eder mi? 
GREV DEFTERİ bu soruların yanıtını şimdilik veremiyor. Ama yakında verecek... 


Radyoda neler var? 


TRT 1 

15.40'da Ankara yapımı bir program yayınlanacak: Ezgilerle Halk Edebiyatı. 

16.45'de sevilen- türkülerden seçmeleri dinleyebilirsiniz. 

TRT 2 

Saat 09.00'da İclal Akkaplan söylüyor. 

09.15'de Cumhuriyetin 
Getirdikleri , 10.50'de 
Halk Çalgılarından ezgiler 
12.00'de Dünya Folklorün- den adlı programları dinleyebilirsiniz. 

TRT —3 

Saat 15.00'de Günün 
Konseri adlı programda 
Yalçın Tura, E. Zeki Ön, 
C. Tunç, İs Osmanbaş'ın eserleri yayınlanacak. 


